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Van de redactie:

Hoewel waarschijnlijk niet iedereen zat
te wachten op een witte wereld met
een flink pak sneeuw, leverde het wel
mooie plaatjes op, getuige de foto's op
de voor- en achterkant van deze editie.
Naast het plezier wat velen eraan
beleefden, gaf
b het natuurlijk
. ook ongemak
~_ enoverlast.
Toch was het
mooi om dat
knisperende geluid van je voetstappen
in verse sneeuw te horen.

januari - februari 2026

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag
maandag 9 februari
(maar liever eerder).
Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
en
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend blad verschijnt rond
25 februari

Verdere inleverdata:
maandag 16 maart,
maandag 13 april,
maandag 18 mei,
maandag 15 juni.

Ga dan op weg
Ter bemoediging

Ga dan op weg
en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg
en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder
al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek,
wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

Jacqueline Roelofs-van der Linden




Het licht der wereld

Het was in de herfst van 1974 dat ik vanwege mijn werk vanuit Opperdoes naar
Amsterdam verhuisde. Dat was een hele stap. Vanuit ons mooie dorp naar de grote stad
waar ik niemand kende. Mijn vader was er niet voor. Ik denk dat Amsterdam hem deed
denken aan Sodom en Gomorra. Maar ik ging toch en eerlijk gezegd viel het niet mee op
een achterafkamertje in de Ruysdaelstraat met een verhuurster die precies wilde weten
wat ik allemaal deed en vooral wie er op visite kwamen. Het werd een stuk beter toen ik in
1975 een kamer en een slaapkamer kon huren aan de Middenweg in de Watergraafsmeer.
Ik was daar in huis bij een gastvrij echtpaar dat mij volop ruimte en vertrouwen gaf. Het
was daar waar ik mij aansloot bij de Hervormde Gemeente Watergraafsmeer en ik ter kerke
ging in de Emmakerk schuin tegenover het huis waar ik woonde.

Daar bleek mij hoe belangrijk het is als een kerkelijke gemeente zich gastvrij opstelt.

Ik voelde mij daar thuis en deed daar mijn eerste ervaringen op met kerkenwerk.

Van grote betekenis voor mij was de kennismaking met de wijkpredikant ds. G.C. Tromp.
Hij nodigde mij uit om op belijdeniscatechisatie te komen en dat was heel verrijkend.

Hij was oecumenisch ingesteld en had een grote belangstelling voor iedereen die op zijn
pad kwam. Hij hechtte grote waarde aan het gebed en hij legde in zijn preken sterk de
nadruk op de betekenis van Jezus, niet alleen wat betreft Zijn lijden, sterven en
opstanding, maar ook Zijn werk hier op aarde.

Op 3 april 1977 deed ik belijdenis en ik kreeg als tekst mee de woorden van Jezus uit
Johannes 8: 12. In de NBG-vertaling van 1951 staat daar: ‘lk ben het licht der wereld.

Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben’ Deze woorden kunnen ons bemoedigen als we het even niet meer zien zitten.
ds. Tromp koos als slotlied voor de kerkdienst vaak ‘Jezus zal heersen waar de zon gaat om
de grote aarde om’ Nu nummer 871 in het Nieuwe Liedboek.

Ik wil u wijzen op vers 3:

‘Zijnrijk is volle zaligheid,

wie was gevangen wordt bevrijd,

wie moe was komt tot rust voorgoed,

wie arm was leeft in overvloed.

Het donker maakt plaats voor het licht. Met die belofte gaan we het nieuwe jaar in en die
geeft ons de moed en de inspiratie om in woord en daad te getuigen van de hoop die in
ons is. Ik wens u allen een gezegend 2026 toe.

Jan Smit

Voorzitter



Kerkdiensten Opperdoes . !
Noorderpad 21
Aanvang 10.00 uur

Zondag 25 januari voorganger: ds. H. Smit uit Purmerend
Gezamenlijke dienst in Opperdoes
1e collecte: PKN Jonge generaties in Nederland
2e collecte: Kerk

Zondag 1 februari voorganger: ds. G. Kwakkel
Gezamenlijke dienst in Medemblik
1e collecte: KIA Werelddiaconaat Bangladesh
2e collecte: Kerk

Zondag 8 februari voorganger: ds. J. de Ruiter uit Andijk
1e collecte: KIA Noodhulp Zuid-Soedan
2e collecte: Kerk

Zondag 15 februari voorganger: mw. A. Kraal uit Venhuizen
1e collecte: KIA Omzien naar gevangenen
2e collecte: Kerk

Zondag 22 februari voorganger: ds. G. Kwakkel
Eerste zondag 40-dagen tijd
Gezamenlijke dienst in Opperdoes
1e collecte: KIA Kinderen in Guatemala
2e collecte: Kerk

Zondag 1 maart voorganger ds. G. Kwakkel
Gezamenlijke dienst in Medemblik
1e collecte: KIA Voorjaarszending Libanon
2e collecte: Kerk

Koster
januari februari maart
Sj. v.d. Male, K. Smit, Sj. v.d. Male,

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:
www.pgopperdoes.nl
www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes
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Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk
aanvang: 10.00 uur.

zondag 25 januari voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes. Dit is een wijziging
t.o.v. wat stond vermeld in de vorige editie van Het Spoor.
collectes: (1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
PKN: Jonge generaties / Kerk.

zondag 1 februari voorganger: ds. G. Kwakkel.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh / Kerk.
Gezamenlijke dienst in Medemblik.
koster:  J. Kool.

zondag 8 februari voorganger: ds. M. Braamse uit Alkmaar.
Kerk in Actie: Noodhulp Zuid-Soedan / Kerk.
koster:  B.Hoekstra.

zondag 15 februari  voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis.
Kerk in Actie: Omzien naar gevangenen / Kerk.
koster:  N. Buijze.

zondag 22 februari  voorganger: ds. G. Kwakkel.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Guatamala / Kerk.
Gezamenlijke dienst in Opperdoes.

zondag 1 maart voorganger: ds. G. Kwakkel.
Gezamenlijke dienst in Medemblik.
Kerk in Actie: Voorjaarszending Libanon / Kerk.
koster:  B.Hoekstra.

De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik



Waar draait het allemaal om?

Net voor Kerst overleed een oom van mij, een broer van mijn vader. Een oom waar we
altijd mee op vakantie gingen. En u herkent dat vast, dan komen oude herinneringen
boven. Aan mijn tijd in het koor in Kampen, geboortegrond van de Kwakkels. De
herinnering mengde zich met een andere herinnering:

ik kreeg eens de vraag voorgelegd, ik ben hem nooit vergeten: Kunt u mij in één zin
zeggen waar het in het geloof om draait?

In de lichtelijk benauwende stilte die viel en waarin er van alles door m'n hoofd dwarrelde,
viel me dat lied van de engelen in: Ere zij God - vrede op aarde. Een uitspraak die eigenlijk
een lofzang en een program ineen is.

Waar gaat het om met Kerst, waar gaat het om in het geloof? En zoals zo vaak in het leven,
is het dan maar het beste om met twee ‘woorden’ te spreken: ERE ZIJ GOD n VREDE OP
AARDE. Om die twee draait het.

Het lied ‘Ere zij God’ blijkt hier heel verschillende reacties op te roepen, ik merkte dat bij
de voorbereiding van de kerstvieringen. Sommigen zingen het het liefst bij elke
kerstviering, anderen het liefst helemaal nooit - zo vat ik de verschillende stemmen die ik
hoorde maar samen.

Ik snap beide reacties. Zowel het gevoel: ‘daar gaan we weer, als ‘ja maar, we kunnen het
toch niet niet zingen, het is zo'n mooi lied, juist nu’

Ademhalen

Als klein jongetje, en ook nog lid van een koor, in Kampen inderdaad — mijn vader en mijn
oom zaten er ook op - had ik het na al die diensten in advent en met kerst waarin we
mochten optreden wel gezien. Telkens wéér dat 'Ere zij God. Dat lange lied.

En ja, hoe gaat dat dan als je klein bent, dan ga je kunstjes verzinnen, om het uit te
houden.

Zo probeerde ik aan het begin zo diep mogelijk adem te halen en dan zo lang mogelijk
door te zingen. Ik kwam tot aan 'de vrede op aarde in mensen een welbehagen.

Dan was ik hard toe aan nieuwe adem...

En eigenlijk gaat dat, dacht ik later, in het hele leven zo: je haalt diep adem en je doet wat
je vindt dat je moet doen, gewoon in het leven van alledag, op grond van je geloof. Met
wat 'grotere' woorden: je werkt aan de vrede dichtbij en verderaf. Maar al doende merk je
dat je adem tekort komt om het vol te houden... In het leven gaat het net zoals in het
zingen van dat lied.

Gelukkig dan mag je je hart weer ophalen, weer dpademen, bij God, bij dat ‘ere zij God in
hoge, in de ho-o-ge. Dan kun je er weer tegen, vanuit dat beginnen bij God. In het lied -
letterlijk - net zoals in het leven. Zo kun je weer verder zingen, zo kun je opnieuw op aarde
aan de slag gaan. Tot je adem weer op is.

En zo gaat het maar door.

Daar draait het om

Want ‘de eer van God' daar draait het om: de eer van God die bestaat uit de vrede op
aarde. En de ‘vrede op aarde’ daar draait het 66k allemaal om: de vrede die opbloeit waar
God, de Enige, de Ware, de eer wordt gegeven.



En in dit lied wisselen het 'ere zij God' en de 'vrede op aarde’ voortdurend van plaats. Want
ze kunnen niet zonder elkaar. Ze wisselen elkaar af, ze zijn elkaars echo, stem en
tegenstem, harmonieuze samenklank.

Hoog en laag

Het zet in met 'de eer van God, want daar begint alles mee. Het begin gaat meteen
omhoog (wat betreft gedachte én wat betreft melodie): want het lied wil ons opheffen 'de
hoge in'!l Waarom?

Om daarna de diepte in te kunnen: 'de vrede op aarde' moet van diep wegkomen.

En als je dat uitgezongen hebt dan klinkt opnieuw het 'ere zij God' want daar draait het
toch allemaal om, die hele vrede op aarde (en omgekeerd).

En als dan voor de tweede keer dat 'vrede op aarde' gezongen wordt, dan is het misschien
niet voor niets dat dat vier maal gebeurt: voor alle hoeken van de aarde één keer.

De eerste keer begint de melodie laag, want moeizaam gaat dat met die vrede op aarde.
Maar de tweede keer is al hoger, en de derde keer nog hoger, want geloven is
hooggestemd hopen dat het beter kan.

En tenslotte mag het dan de vierde keer ook voluit klinken: 'Vrede op aarde, in de mensen
een welbehagen': daarom draait de eer van God!

En tenslotte mag je dan voor de derde maal die hemelse tweeklank zingen: ere zij God en
vrede op aarde. En drie maal is scheepsrecht: eindelijk zijn we overtuigd. En daarom
eindigt dit lied met het zingen van 'Amen’. Want dat betekent: Mége het waar worden!

Hemel en aarde ontmoeten elkaar

Maar u weet hoe dat gaat, met het zingen van kerstliederen. Het lied is zo mooi, maar de
werkelijkheid vaak zo anders, zo rauw, zo weerbarstig. Om verschillende redenen.

Goed is het dan om te bedenken, dat dit lied gezongen werd bij de geboorte van een kind
op deze aarde. En zoals elk kind een godswonder is, was Hij dat ook. Maar meer nog dan
anderen. Bij zijn geboorte, zo vermeld het verhaal, zongen godsgezanten een lied,
zwevend tussen hemel en aarde. Een lied voor Hem van wie gehoopt werd dat Hij hemel
en aarde zou verbinden.

Lijflied

'Ere zij God - vrede op aarde’, werd Hem meegegeven als een lijflied, als een program. En
dat is het ook werkelijk geworden. Het werd de grondtoon van zijn bestaan: de eer van
God en de vrede van mensen. Bij Hem vormde dat nooit een conflict. Bij Hem - en vaak
kun je dat helaas niet van ons zeggen - was er een soort eenheid, een innerlijke
gedrevenheid waardoor Hij heel zijn leven vanuit dat perspectief kon leven: vrede op
aarde - eer van God.

Maar dat program van zijn leven, zijn levenslied, werd Hem door mensen onmogelijk
gemaakt. Het leven uit en voor de 'vrede op aarde én de eer van God' werd een kruisweg.
En juist dat, die kruisweg, dat kruis, werd de omkeer van de mensengeschiedenis. God
wekte Hem op, om te tonen dat de kruisweg een weg ten leven is. Dat het leven uit en
voor de eer van God en de vrede op aarde téekomst heeft. In het kruis draaide alles om,
maar wel door de diepte heen.

Bij Jezus, maar bij ieder ander die probeert in te stemmen met zijn manier van doen, met
zijn lijflied.



Prachtig verbeeld is het bovenstaande in het onderstaande plaatje: het lied in kruisvorm -
ik kwam dat eens tegen in een kerkblad lang geleden, en Alma heeft daar een eigen vorm
aan gegeven in de orde van dienst van Kerst: de weerbarstigheid van dat zo bekende
Kerstlied, de moeite die wij hebben met die boodschap, de redding ook die er 'uit de
hoge' geboden wordt aan mensen 'hier beneden’, de wetenschap dat dit lied alleen maar
goed te verstaan - én oprecht te zingen - is vanuit deze vorm, door de diepte heen.

Ere zij God en vrede op aarde.
Laten we er vooral van harte mee instemmen, want daar draait het allemaal om.
Juist ook in de dagen na Kerst, de ‘gewone’.
Gert Kwakkel.

Ere zij God
Ere zij God
in den Hoge
in den Hoge
in den Hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen
Ere zij God in den Hoge
Ere zij God in den Hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
in de mensen
in de mensen
Een welbehagen
in de mensen
Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
in den Hoge
in den Hoge
in den Hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
in de mensen
Een welbehagen
Amen. Amen.



Staan in winterlicht

Staan in winterlicht twee bomen
Stram gelaten kaal wanhopig.

Horen zij de storm aankomen,
sluit de een zijn oren, ogen,
wordt een zwaluw in zijn dromen.

Grijpt de ander met zijn wortels
in nog onderaardser donker
naar nog dieper waterstromen.

Winter en storm horen bij elkaar. Het
kan soms heftig tekeergaan:

takken die afwaaien, oude bomen die
worden ontworteld, bomen die
omvallen, rondvliegende dakpannen,
mensen die omver geblazen worden,
golven die hoog worden opgestuwd
tegen de kades, ruwe zee met hoge
schuimkoppen.

Maar bij de storm hoort ook de stilte: de
stilte voor de storm. Een
onheilspellende stilte alsof alles in de
natuur zich voorbereidt op het ergste.
En als het geweld tot bedaren is
gekomen, als de storm is uitgewoed,
kan het in de natuur weer heel stil
worden.

In ons leven zien we hetzelfde
gebeuren als er een storm opsteekt.
Soms overvalt hij ons, soms neemt de
windkracht langzaam toe, van een
speelse stroming tot een wervelstorm.

Hoe gaan we om met storm in ons
leven? Is er ergens een plek, ergens in
ons, waar we op vertrouwen zodat we
overeind blijven? Hoe moeten we
staande blijven? Hopen we op hulp van
een ander, een Ander met een
hoofdletter misschien wel? Ervaren we

(Huub Oosterhuis)

e

een uitgestoken hand? Wortelen we
steeds dieper met onze wortels in de
aarde of gaan we, zoals het lied zingt,
‘onze oren-ogen sluiten en worden we
een zwaluw in onze dromen’? Of doen
we allebei?

Omdat we soms het één nodig hebben,
het dromen, het wegdromen, het
fantaseren, omdat we zo nieuwe moed
vinden, nieuwe creativiteit toelaten.,
omdat we het andere misschien niet
kunnen of willen of onvruchtbaar
vinden: het leven in de realiteit, de
hardheid van het bestaan onder ogen
zien.

Of omdat het andere pas kan in iets van
stilte, stilte na de storm, als we nieuwe
kracht gevonden hebben en van
daaruit proberen taai te zijn en vol te
houden, nieuwe bronnen aan te boren
of op te zoeken?

Als we maar weten dat die beide dingen
bij elkaar horen en in evenwicht
moeten blijven: de zon zoeken en de
bron zoeken, de droom van de zwaluw
en de stevig gewortelde boom die leeft
van een onderaardse stroom van

levend water.

Hanny Langebeeke
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Digitale collectebijdragen via SKG-collect
en giftenaftrek in uw belastingaangifte

Inmiddels is het voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeenten te
Medemblik en Opperdoes al weer geruime tijd mogelijk om de bijdragen aan de
collecten digitaal te voldoen met behulp van een app op de mobiele telefoon.
Deze app heet SKG-collect. Voordeel van het gebruik van deze app is dat u geen
contant geld meer mee hoeft te nemen naar de kerk en bovendien dat u de
bijdragen aan de collecten als gift op kunt voeren in uw belastingaangifte.
Degenen die deze app gebruiken en de digitale giften op willen voeren in hun
belastingaangifte kunnen dat als volgt doen:
Het tegoed dat u via de app aankoopt bij het samenwerkingsverband van onze
Protestantse gemeenten kunt u als gift aanmerken en optellen bij uw andere via
de bank betaalde giften aan hetzij de Protestantse Gemeente te Medembilik, hetzij
de Protestantse Gemeente te Opperdoes.
Dat een deel van het tegoed eventueel gebruikt wordt voor een diaconale collecte,
is geen bezwaar. Dat kan omdat zowel de Protestantse gemeenten als de
diaconieén een zogenaamde ANBI-status hebben.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van de app of deze willen installeren, dan
kunt u contact opnemen met Martijn Droog. telefoon 06-53119074 en email
martijnmoniek@quicknet.nl
Als u vragen heeft over de giftenaftrek, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

Jan Smit,

ouderling-kerkrentmeester.

Kerkbalans 2026: ‘Samen voor de kerk van morgen’

Wij willen u er nog aan herinneren dat de actie

Kerkbalans van 11 januari tot en met 24 januari

2026 wordt gehouden. v
Vanaf 12 januari kunt u de envelop met het ACt[e

verzoek voor uw bijdrage verwachten.
Kerkbalans

Namens het college van kerkrentmeesters,
Jan Smit.



Diaconale collectes vanaf 21 januari tot en met 1 maart 2026

Collecteren: daad van geloof, teken van vertrouwen. Kijk! Laat je verrassen door het werk
van Gods Geest. Dit is het jaarthema 2025/2026 van de Protestantse Kerk. Gods Geest
waait waarheen Hij wil en brengt beweging, vernieuwing en leven. Soms onverwacht,
soms op manieren die we niet hadden voorzien. Maar altijd met de kracht van geloof,
hoop en liefde. We worden uitgenodigd om met open ogen en een verwachtingsvol hart
te kijken naar wat God doet. Door te geven en te delen, mogen we ontdekken hoe God
voorziet en mensen met elkaar verbindt. Collecteren is meer dan een financiéle bijdrage -
het is een daad van geloof, een teken van vertrouwen in Gods Geest, die mensen in
beweging zet en vermenigvuldigt wat gegeven wordt. We mogen er op vertrouwen dat
Hij ons werk zegent en vrucht laat dragen, zodat er genoeg is voor velen.

Zondag 25 januari collecteren we voor jonge generaties in Nederland. Bijbelspellen die
jongeren uitdagen. Sirkelslag is 1 van de 3 grote, spannende en interactieve bijbelspellen
van de Protestantse Kerk. Honderden jeugdgroepen uit heel Nederland spelen mee. Elk
spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren
op een speelse en ontspannen manier met geloof in aanraking komen.

Zondag 1 februari is de collecte voor het Werelddiaconaat. Beter bestand tegen
klimaatverandering in Bangladesh. Het land lijdt zwaar onder klimaat verandering. Het
land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en
de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote
moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan de
veranderingen die plaatsvinden.

Zondag 8 februari collecteren we voor Noodhulp in Zuid-Soedan. Sinds april 2023 zijn
tienduizenden mensen omgekomen door de wrede burgeroorlog in Soedan: een
vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen dagelijks knokken om te overleven. Meer dan
12 miljoen Soedanezen zijn op de viucht. Lokale hulporganisaties bieden
getraumatiseerde vluchtelingen die terugkeren noodhulp aan. Deze mensen leven in
vluchtelingenkampen. Door de hulp zijn ze in staat om voedsel te kopen en toegang te
hebben tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Zondag 15 februari is de collecte bestemd voor het Binnenlands Diaconaat. Omzien naar
gevangenen. In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of een langere
gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te zien. Daarom
steunt Kerk in Actie (ex-) gevangenen, ths- patiénten en hun families om te werken aan
herstel. Extra aandacht is hierbij voor kinderen die een vader of moeder in detentie
hebben.

Zondag 22 februari is de collecte bestemd voor Guatemala. Stop de lesuitval van
werkende kinderen. Vooral onder de Mayabevolking in Guatemala komt kinderarbeid nog
veel voor. Kinderen gaan in eerste instantie wel naar school, maar vallen uit doordat ze
veel lessen missen en verlaten de school zonder te kunnen lezen en schrijven. Een speciaal
programma met bijles voor kinderen en steun aan hun ouders helpt dit tegen te gaan.
Ernstige vormen van kinderarbeid stoppen. De kinderen mogen hun ouders blijven
helpen als hun schoolprestaties er niet onder lijden.

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan.

Een hartelijke groet namens de diaconie: Jan Pieter, Mary, Piet, Alma en Hannie.
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Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:

- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- dinsdag 20 januari, seniorenmiddag 14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- woensdag 21 januari, gespreksgroep V & T, 'Twaalf buitengewone vrouwen'
van 10.00 - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
woensdag 21 januari, ontmoetingsmiddag
van 14.30 uur - 16.00 uur in d'Ouwe Pastorie
- woensdag 21 januari, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- vrijdag 23 januari, Samen aan Tafel, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- maandag 2 februari, creatieve morgen in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 4 februari gespreksgroep V & T, 'Twaalf buitengewone vrouwen'
van 10.00 - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- donderdag 5 februari, Samen aan Tafel, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik
- dinsdag 10 februari, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek
aanvang 10.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 11 februari, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik
- vrijdag 13 februari, ‘Gewoon anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- dinsdag 17 februari, seniorenmiddag 14.30 uur Bonfoyer Medemblik
- woensdag 18 februari, gespreksgroep V&T 'De weg van hoop'
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- woensdag 18 februari, ontmoetingsmiddag
van 14.30 uur - 16.00 uur in d'Ouwe Pastorie
- maandag 23 februari, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- maandag 2 maart, creatieve morgen in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 4 maart, gespreksgroep V&T 'De weg van hoop'
van 10.00 uur - 11.30 uur in de consistorie - Opperdoes
- vrijdag 6 maart, Samen aan Tafel, 18.00 uur Bonfoyer Medemblik



Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de gemeente.
Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de ouderlingen:

Corry Kroon of Trienke Dijkstra

U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor.

Andries Smit zien we al weer de diensten bezoeken en ook Corry Kroon zagen we
regelmatig. Corry vroeg mij langs deze weg iedereen te bedanken voor alle getoonde
belangstelling. Dat doe ik natuurlijk graag.

Nog een mooi bericht: Gertjan en Esther Bos van de Almereweg zijn opa en oma
geworden van kleindochter Eef. Van harte gefeliciteerd!

Marian van Splunter heeft de oogoperatie goed doorstaan. Best spannend zo'n
transplantatie maar het gaat goed met haar.

Met Jaap Mazereeuw gaat het gelukkig weer wat beter maar hij is er nog lang niet. Er
moeten nog verschillende onderzoeken worden gedaan en dat betekent dat Jaap
voorlopig nog een tijdje in het ziekenhuis in Hoorn verblijft.

Arie en Gerdien Rustenburg moesten afscheid nemen van hun (schoon)zus Diny.

We wensen hen troost en sterkte toe.

Wanneer je mensen regelmatig voorbij ziet gaan valt hun blijvende zorg niet altijd op.
Dan moet je die soms even benoemen zoals Gerrit en Els Bos. Een gesprekje, een
luisterend oor of een kaartje kan dan zo goed doen.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat voor vorm
dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden voor hen
om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van de pastorale ouderling, Trienke Dijkstra.

Vergeet niet je ogen Vergeet niet je hart
te openen voor het licht, te openen voor de liefde,
ook al is het duister in je hart. ook al is het leven zwaar.

Vergeet niet je leven
te openen voor de ander,
mogelijke bode van Gods licht en liefde.
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Bidden voor de moslimwereld

De ramadan is dit jaar van dinsdag 17 februari t/m donderdag 19 maart. Voor de moslims is
deze periode een belangrijk moment in het jaar waarin men bidt en vast. Men is juist in
deze periode nog meer bezig om zich af te stemmen op Allah.

Veel moslims gaan door het buitensporige geweld wat er wordt gedaan door
moslimextremisten nadenken over hun geloof.

Ze gaan op zoek naar antwoorden op levensvragen zoals: waar ga ik straks naar toe, is er
vergeving mogelijk?

Frontiers is een organisatie die werkt onder moslims in moslimlanden om hen bekend te
maken met het goede nieuws over Jezus Christus. Dat Hij naar de aarde is gekomen om de
verbroken relatie met God, door de zondeval, weer te herstellen.

leder jaar wordt er een gebedsgids uitgegeven om te bidden voor de moslimwereld tijdens
de ramadan.

Thema: Medewerkers zijn van God.

Dit jaar deelt Frontiers verhalen van gelovigen (met een moslimachtergrond) die nu zelf
het Goede Nieuws brengen naar hun eigen of naburige moslimvolken. En wij
ondersteunen hun getuigenis met gebed. Door onze gebeden zijn we medewerkers van
God in de moslimwereld.

Deze gebedsgids inspireert je om gedurende deze 30 dagen te bidden dat onbereikte
moslimvolken de Jezus van de Bijbel, het levende en krachtige Woord van God leren
kennen.
De gebedsgids is via www.30dagen.nl te bestellen.
Er zijn verschillende boeken die beschrijven hoe God moslims tot geloof in Jezus Christus
brengt:
- Ik zocht Allah en vond Jezus
Nabeel groeit op in een islamitisch gezin, maar dromen, vrienden
en veel studie overtuigen hem van de historiciteit van Jezus.
Dit boek biedt diepe inzichten in de islam en in de innerlijke strijd
van een moslim die zoekt naar de waarheid.
Wat als alles waarin je gelooft een leugen blijkt te zijn?
Het overkomt de uit Pakistan afkomstige Nabeel Qureshi. De islam
is het fundament van zijn leven. Maar hoe meer hij zich verdiept in
zijn geloof en historische feiten onder de loep legt, hoe meer
scheuren er in dat fundament komen. Het begint te wankelen en
uiteindelijk blijft er niets van over, en dat doet ongelooflijk veel pijn.
In het boek 'lk zocht Allah en vond Jezus' vertelt Nabeel het verhaal
over zijn zoektocht naar de waarheid. De waarheid die hem veel
heeft gekost, maar voor eeuwig heeft bevrijd!




- Ismael komt thuis
Hierin worden de enorme veranderingen verteld die zich
voltrekken in moslim gemeenschappen, waar de waarheid over
Jezus Christus bekend wordt en het leven van vele duizenden
moslims op zijn kop wordt gezet.
- De afvallige
Nasiry groeit op in het Afghanistan van de jaren 60 en 70. Als zoon
van een arme vrouw staat hij onderaan de maatschappelijke ladder
en wordt hij slecht behandeld. Hoe kunnen zijn familieleden als
vrome moslims leven, maar tegelijkertijd haatdragend zijn?
Die vraag is maar een van de twijfels die Nasiry bij de islam heeft.
Er lijkt weinig van te kloppen, dus gaat hij op zoek naar iets anders. En dat
vindt hij, maar niet zonder gevaar...
In 'De afvallige' lees je Nasiry's schokkende en indrukwekkende
levensverhaal. Hoe hij van schaapsherder in hoeder van zijn vijandige
volksgenoten verandert. Geen makkelijke weg, maar wel de weg van een discipel van
Jezus Christus. Een weg van levensbelang.
Arie Hoosbeek

"Twaalf buitengewone vrouwen' - John MacArthur

De vrouwen die in het boek besproken worden zijn Eva, Sara, Rachab, Ruth,
Hanna, Maria (de moeder van Jezus), Anna (de profetes), de Samaritaanse
vrouw, Marta en Maria, Maria van Magdala en Lydia.

U/jij bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Data : wo. 21 jan. en 4 febr. (na 40 dagenperiode weer verder)

Tijd : 10.00 - 11.30 uur.

Locatie : consistorie Arie Hoosbeek (V&T)

'De weg van hoop' 40 dagen tijd 2026

De 40 dagen tijd (Veertigdagentijd) in 2026 voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
begint op Aswoensdag 18 februari 2026 en eindigt op zaterdag 4 april, net voor Pasen.
Het thema is dit jaar 'De weg van hoop' met focus op trouw en leven, met materialen van
Kerk in Actie en Petrus, en biedt dagelijkse overdenkingen, gebed en opdrachten om toe
te leven naar Pasen.

Vanuit de Diaconie zal het boekje weer beschikbaar gesteld worden.

V&T wil u weer graag in de gelegenheid stellen om n.a.v. dit boekje verder met elkaar na te
denken.

Data : wo. 18 febr., 4 en 18 maart en 1 april

Tijd : 10.00 -11.30 uur

Locatie : consistorie Arie Hoosbeek (V&T)
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‘Gewodn anskuive’

De volgende ‘Gewodn anskuive’ is op vrijdag 13 februari.
Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke
Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.
Aanmelden en afbericht uiterlijk dinsdag 10 februari

bij Trienke Dijkstra,

Ontmoetingsmiddag

We willen op woensdag 18 februari bij elkaar komen, voor de gezelligheid en om
even bij te praten en we drinken een kopje koffie of thee.

Komt u ook?

ledereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21

van 14.30-16.00 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u
" contact opnemen met Anneke Boot

Het koffiegesprek

We komen weer bij elkaar op dinsdagmorgen 10 februari a.s.
We beginnen zoals gewoonlijk om 10.30 uur in
d'Ouwe Pastorie.

Voor het onderwerp en de koffie wordt gezorgd.
Tot ziens op 10 februari.

Marian Meurs




De diensten van Advent zijn goed verlopen.
In het net begonnen nieuwe jaar hopen Eva en ik weer een aantal nevendiensten te
geven.

In principe twee keer per maand. /K 5
In januari zal het er maar eentje zijn en wel op: <) e .

25 januari e AJ D
Januaril. ® LD
: =

In februari zullen ze gegeven worden op:
8 en 22 februari.
We hopen jullie weer te zien.

Eva en Tieneke

Misschien had u er al van gehoord!

Op de 1e maandag van de maand is er in d'Ouwe Pastorie een creatieve ochtend.
Daar maken we met elkaar o.a. mooie kaarten.

Aanvang 10.00 uur en we beginnen met koffie of thee met een traktatie.

Kosten zijn € 2,00 i.v.m. de materiaalkosten.

opgave bij Trienke Dijksta,

Tot de zomervakantie
komt de buurtbus van
Het Leger des Heils op de
volgende data:

28 januari

25 februari

25 maart

29 april

27 mei

24 juni

17
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Kerkelijke mutaties tot 04-01-2026

VERHUISD:
- mevr. R. Zwaan is verhuisd van Zuiderpad 13, Opperdoes

HUWELIJK‘
van Splunter-Roos, .

- Op 7 februari 2026: 40-jarig Jublieum van dhr. P en
mevr. W. Meurs-Zwier,

Verjaardagen 75 jaar en ouder

21-2-2026 dhr. M. van Splunter,
23-2-2026 mevr. T. Dijkstra, .

24-2-2026 dhr. K.T. Gutter, .
28-2-2026 dhr. G.Bos,

2-3-2026 mevr. A. Kee-de Leeuw,

Schoonmaakrooster

12 januari t/m 21 februari 2026
Mevr. M. de Groot

Mevr. A. Zwaan

Mevr. H de Leeuw-Kee

Dhr. K. de Groot

23 februari t/m 4 april 2026
Dhr. S. Mazereeuw

Nog iemand beschikbaar??
Mevr. G Meurs-Klaver

Mevr. L. Wijdenes



Al B . =
ST Stichting Maladah Gambia

Sinds 2016 betaalt de diaconie per jaar € 70,00 voor het schoolgeld van Amadou
Sannehover. Dat gebeurt via de Stichting Maladah Gambia. Amadou is begonnen
op de kleuterschool, zit nu in groep 8 en gaat nog twee
of drie jaar door op dezelfde school, maar dan in de
afdeling Voortgezet Onderwijs.

Toevallig waren er in december twee
vertegenwoordigers van Stichting June uit Enkhuizen.
Zij hebben op ons verzoek een kijkje genomen bij de
school. Wij kregen foto's met onderstaande tekst:

"We werden erg hartelijk ontvangen. De directeur was ziek,
dus de adjunct-directeur heeft ons rondgeleid. Wat een
enorme school! Ruim 1800 leerlingen op de nursery-,
primary-en upper primary school.

Anmadou Sannehover was er niet. De upper primary
school werkt in shifts vanwege het lerarentekort en hij
kwam pas 's middags.

Het bezoek was de moeite waard."

Meer weten over Stichting Maladah
Gambia of zelf voor
€ 70,00 een kind de kans geven op
onderwijs?
Op de site van de stichting kan dat
allemaal:
https://www.maladahgambia.nl
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De pastorie op de Oostersingel is
inmiddels definitief verkocht.

Op 12 december werd de
verkoop-akte ondertekend:

Op vrijdag 5 december, bij de laatste
maaltijd van 2025 werden de dames
van het 'Samen Aan Tafel'-team
verrast met een attentie van een

bezoeker:

Hartelijk dank!!

Verhuizingen
17-11 dhr.H.van Unen -

22-11 dhr. H.J. Vogelsang

Overleden
24-11 mevr. H. Komen-Koopman,

Verjaardagen februari

01-02 dhr. D. Schaap,

01-02 mevr. R. Verschoor-van der Poel,
07-02 dhr. G. de Vries,

10-02 mevr. W. Meurs-Brouwer,
20-02 dhr. AJ. Koster,

20-02 mevr. D.A. Stam-Wagenaar,
20-02 mevr. J. de Gier-Verweij,
21-02 mevr. D.P. Bomekamp-Visser,
25-02 mevr. S. Mosman-Couperus,
26-02 mevr. T. van Eig-Kloosterman,



Elke woensdagmorgen is er 'Open Kerk' in de BonFoyer. Mocht die woensdag
dichtbij 5 december vallen, dan is er natuurlijk een Sinterklaas-sfeertje! Hierbij wat
foto's van die bijeenkomst:

Op 11 januari hebben we een opname in Andijk
bijgewoond van 'Petrus in het Land', een
uitzending van het programma Kruispunt.

We hebben warme kleding, dekens,
incontinetiematerialen en dieetvoeding, Fresubin,
gebracht. Gezamenlijk met een groep Oekrainers
en vrijwilligers is dat gesorteerd, goed ingepakt,
gelabeld. Voor de opname is het in de bus voor
transport gedaan. De uitzending is op 24 januari
om 17.10 op NPO1, ook met interview van degene
die dit hebben opgezet: Victoria in samenwerking
met de Diaconie gereformeerde kerk Andijk.

De actie loopt steeds door. Warme kleding, dekens,
incomaterialen, medicatie en verbandmiddelen
kunnen worden ingeleverd




Even puzzelen

Horizontaal

1 Hiermee vergeleek Jezus het Koninkrijk der Hemelen
11 Gestapeld 12 Gebaar 13 Rivier in Duitsland 14 Scholing
15 Rolsteen 16 Reformatorische Omroep (afk.) 18 Voormalige
Noord-lerse terroristen 20 Roem die iemand toekomt
21 Krankzinnig 23 Muzieknoot 24 Glasachtig mineraal
25 Fotografische term 26 Maastrichtse violist 28 Zware zang-
stem 29 Leefklimaat 32 Eens 33 Tocht 34 Achteraf 35 Meest
kerkelijke gemeente van Nederland 36 Ooievaarachtige vogel
38 Et cetera (NL afk.) 41 Goden uit de Qudnoorse mythologie
43 Windstil 44 Videorecorder 45 Bladgroente 47 Rivier in
Rusland 48 Symbool voor kwik 49 Kip 50 Tussen mrt. en mei
53 Stad in Italié 55 Europese vrouw 57 Werktuig met emmers
of bakjes om water op te halen 58 Aan de Heer niet meer
denkend (informeel).

Verticaal

1 Islamistisch gebedshuis 2 Hooihoop 3 Reeks 4 Afslagplaats
bij golf 5 Kracht 6 Dergelijke (afk.) 7 Overvioed 8 Stad van
Franciscus (ca. 1182-1226) 9 Internetextensie van Qostenrijk
10 De tien geboden (Lat) 17 Betrekking hebbend op het
streven naar herstel van de eenheid van de christenen 19 Vurig
paard 22 Bazige vrouw 24 Wazig 26 Plotse invasie (Eng.)
27 Magische wortel 28 Lange pronksjaal 30 Vreemde taal
31 Loofboom 32 Argwanend 37 Hok 39 Luim 40 Ridderwapen
41 Algemene vergadering (afk.) 42 Oude streek die het huidige
Israél, de Palestijnse gebieden, Libanon en delen van Jordanié
en Syrié omvatte 45 Broek met korte pijpen 46 Bloem
51 Betaaldvoetbalclub 52 Herkauwer 54 Afgemat 56 Omroep
van ‘Nederland Zingt.

600 gr. goulashvlees,

100 gr. margarine of Croma,
1 paprika,

2 grote uien, ,
zout en peper, - -

14 liter water met een Neem een grote braadpan en braad het vlees samen

bouillonblokje, met de schoongemaakte uien en paprika bruin. Strooi
2 eetlepels bloem. er ook zout, paper en eventueel paprikapoeder

overheen, daarna het water. Sluit de pan en laat het
vlees door en door gaar trekken in twee tot drie uur.
Maak van weinig water en de bloem een dik papje. Giet
het langzaam, al roerend, bij het vlees als het vocht
kookt. Zo bindt u de goulash. U hoeft het nu alleen nog
maar op smaak brengen met zout en aroma. (In plaats
/ van het bouillonblokje kunt u ook een ‘wonderblokje
Het voorgerecht Goulash’ van Verstegen gebruiken, te koop bij veel
slagers.) De aardappelpuree wijst voor zich.




Stil gemaakt

Aan boord van een marineschip is het nooit

stil. Nog afgezien van de bemanning zelf is er
het draaien van de motoren, het pompen van
de waterleidingen, de luchtventilatie die de
gordijntjes van je kooi laat bollen. En dan de zee
zelf viteraard. Altijd is er geluid. Daar wen je aan
en je slaapt er gek genoeg heetlijk op. Er zijn
verhalen van zeemannen die thuis aan wal een
draaiende stofzuiger onder hun bed zetten om
in slaap te komen.

Maar als we voor anker liggen en de motoren
stil zijn, je buiten op het halfdek staat, de zee
spiegelglad is en er geen golfje tegen het schip
aanrolt, dan ervaar je opeens pure stilte. En ook
je eigen nietigheid te midden van al dat water
en die lucht. Stilte is niet iets dat jij creéert, het
wordt je opgelegd. Je wordt stil gemaakt. Stilte
als gave, niet als eigen verdienste: ik denk dat
het zo werkt. En dat God hierin altijd een rol
speelt.

Over het werk van een geestelijk verzorger bij
de marine wordt weleens moeilijk gedaan. “Gaat
het aan boord wel genoeg over Jezus?""Zo druk
zijn jullie toch niet de hele dag?”"Koffiedrinken
en rondjes lopen, wat is daar nou aan?”Dat is
het rendementsdenken van deze tijd, dat ook
genadeloos de kerk is binnengeslopen. Ik word
daar weleens moedeloos van. Wat ik — op mijn
eigen manier — aan boord van een schip doe, is
niets minder dan Christus representeren. Ik bied
een plek, een vrijplaats, stel andere vragen dan
gewoonlijk. Ik hanteer een ander tempo en een
andere kijk op dingen.

Vlootpredikant Sjoerd Muller is geestelijk

verzorger bij de Koninklijke Marine.

Foto: Marjan van der Meer

Dat kan bemanningsleden nerveus maken, maar
veel vaker zie ik een behoefte. Die behoefte

is bij de marine niet anders dan in de samen-
leving: een behoefte aan tijd, aan aandacht, aan
trouw bij iemand blijven, ook als de berg heel
steil wordt. En ook de behoefte dat iemand er
gewoon is, zonder alles in woorden, een mening
of een oplossing te vatten. Inderdaad: af en toe
gewoon je kop kunnen houden.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van
de Protestantse Kerk in Nederland.
petrus.protestantsekerk.nl

“Soms moet je er gewoon
voor iemand zijn, zonder
alles inwoorden te
vatten”

Kerk cn ik







