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Van de redactie:

Wind hebben we de afgelopen tijd
genoeg. Daar hebben de
paardenbloemen op de coverfoto
ook last van gehad.

Hopelijk hebben we bij de komende
sponsortocht weinig last van wind...

Maar nu, met Hemelvaart en
Pinksteren in het verschiet, gaat het
over een heel andere wind.
Daarover gaat ook het gedichtin
het kader hiernaast.

Voor het volgend nummer kunt u
kopij insturen t/m maandag
maandag 16 juni
(vakantienummer)

(maar liever eerder).
Inleveren via de mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedembilik.nl

Het volgend blad verschijnt rond
2 juli

Verdere inleverdata:
maandag 18 augustus,
maandag 15 september,
maandag 13 oktober.

Als de wind die waait met vlagen

Als de wind die waait met viagen,
zo verrassend waait de Geest,

soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,

soms een haard die laait van vuur,

soms een lamp die uit kan doven,

soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon, die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil - maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
soms, soms even - soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

André Troost




Zaadjes in de wind!

In deze tijd van het jaar zie je ze overal: in de
weilanden, in de bermen langs de weg -
paardenbloemen!

Mooie gele paardenbloemen, maar ook
uitgebloeide pluizenbollen die door de wind
worden meegenomen om ergens anders hun
zaadjes in de aarde te laten neerdalen en
opnieuw tot bloei te komen. Een nieuw begin, een nieuwe paardenbloem.
Paardenbloemen worden vaak beschouwd als onkruid. Maar wat is onkruid
eigenlijk? Het woordenboek omschrijft het als “ongewenste planten tussen
gekweekte plantenrassen”. Maar op die manier zou je bijna elke plant als onkruid
kunnen bestempelen. Een andere omschrijving is dat een plant als onkruid wordt
gezien, omdat hij zo uitbundig groeit dat hij hierdoor andere planten kan
overwoekeren. Tegelijkertijd kan precies diezelfde plant op een andere plek juist
gewenst of zelfs aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld in een wilde tuin of een bloeiende
berm langs de weg. Een paardenbloem midden in een mooi strak gemaaid gazon
wordt vaak als storend ervaren, maar een berm vol met paardenbloemen laat het
landschap stralen. Ze laten ons zien de lente is gekomen. De natuur komt weer tot
leven met haar gele pracht.

Paardenbloemen hebben bovendien altijd een functie. Ze zijn belangrijk voor
insecten, konijnen kunnen er ook heerlijk van eten en hun zaadjes zweven op de
wind, op zoek naar vruchtbare aarde.

Op 8 juni vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de Heilige Geest. Dit jaar vieren
we dit weer in een buitendienst (als het weer het tenminste toelaat, anders binnen
in de schuur) bij Andries Smit. Buiten in de natuur, in zon en wind , luisteren we
naar de verhalen en laten we ons omringen door de Heilige Geest.

Misschien zien we dan wel de zaadjes van de paardenbloem die met de wind
worden meegevoerd. Misschien voelen we de vlagen van de Heilige Geest die

om ons heen waait.

Zoals de paardenbloem haar zaadjes verspreidt en nieuw leven brengt, zo werkt
ook de Heilige Geest: onverwacht, onzichtbaar en toch leven gevend - waar je het
niet verwacht, bloeit iets nieuws op.

Namens Alma, Arnold, Gretha en Jan Pieter wens ik u een prachtige Pinksterdienst
toe, Anneke Boot



Kerkdiensten Opperdoes

Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur

Donderdag 29 mei

Zondag 1 juni

Zondag 8 juni

Zondag 15 juni

Zondag 22 juni

Zondag 29 juni

Zondag 6 juli

Koster
juni
K. Smit

voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medemblik
Hemelvaartsdag

Gez. dienst met PG Medemblik in Opperdoes

1e collecte: Wilde Ganzen, Bolivia, 'ledereen een
groentetuin'/ 2e collecte: Kerk

voorganger: ds. J. de Ruiter uit Andijk

1e collecte: Eigen kas diaconie / 2e collecte: Kerk
voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond
Eerste Pinksterdag, aanvang 10.00 uur

Gez. dienst met PG Medemblik bij A. Smit,
Almereweg 24

1e collecte: Zending Myanmar / 2e collecte: Kerk
voorganger: pastor T. Heijboer uit Hoorn

1e collecte: Binnenlands diaconaat / 2e collecte: Kerk
voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen
Maaltijd van de Heer, aanvang 10.00 uur

Gez. dienst met PG Medemblik in Medemblik
1e collecte: Vluchtelingenkinderen in Nederland
2e collecte: Kerk

voorganger: dhr. B. van der Bent uit Alkmaar
collectes: Werelddiaconaat Moldavié / Kerk
voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp
aanvang 10.00 uur

Gez. dienst met PG Medemblik in Medemblik
1e collecte: Ghana / 2e collecte: Kerk

juli
Si. v.d. Male

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:

www.pgopperdoes.nl

www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes
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O Gadlomeleke

Kerkdiensten in de
Bonifaciuskerk

aanvang: 10.00 uur, tenzij
anders aangegeven

donderdag 29 mei voorganger: dhr. E. Wubbema uit Medembilik.
Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in Opperdoes,
aanvang 09.30 uur.

collectes: (1e collecte voor diaconie / 2e voor de kerk)
Wilde Ganzen: 'Balivia, ledereen een groentetuin' / Kerk.

zondag 1 juni voorganger: mevr. ds. H. Borst uit Enkhuizen.
Eigen diaconaal werk / Kerk.
koster:  J. Kool.

zondag 8 juni voorganger: ds. H. Hummelen uit Egmond.
Pinksteren, gezamenlijke dienst bij A. Smit, Almereweg 24,
aanvang 10.00 uur.
Kerk in Actie: Zending Myanmar / Kerk.

zondag 15 juni  voorganger: ds. A. Reitsma uit Leersum.
Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat / Kerk.
koster:  Th. Hoff.

zondag 22 juni  voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen. Avondmaal.
Vluchtelingenkinderen / Kerk. Gez. dienst met PG Opperdoes.
koster:  B. Hoekstra.

zondag 29 juni  voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Wilnis.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavié/ Kerk.
koster:  J. Kool.

zondag 6 juli voorganger: ds. R. Wattel uit Hoofddorp.
Gez. dienst met PG Opperdoes.
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana / Kerk.
koster:  N. Buijze.
De kerkdiensten in de Bonifaciuskerk of BonFoyer zijn ook te beluisteren
via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik



Voortgang beroepingswerk

In het vorige nummer van Het Spoor is verslag gedaan van de gemeenteavond op
24 april in Opperdoes. Ook kon daarin gemeld worden dat de kerkenraad
aansluitend heeft besloten een beroep uit te brengen op ds. Gert Kwakkel uit
Biggekerke. Dit besluit is in beide gemeenten afgekondigd op zondag 27 april.

Tot en met vrijdag 2 mei konden gemeenteleden bezwaar maken tegen de
gevolgde procedure. Dat is gelukkig door niemand gedaan, zodat op zaterdag 3
mei de beroepsbrief per e-mail kon worden verzonden. Nog die zelfde dag
ontvingen wij het verheugende bericht dat het beroep is aangenomen.

Op zondag 4 mei kon dat in beide gemeenten worden afgekondigd en op die
zelfde dag woonden ds. Gert Kwakkel en zijn vrouw Hanny de kerkdienst in
Opperdoes bij. Zij hadden vanwege het aannemen van het beroep en hun 40-jarig
huwelijksjubileum voor een traktatie bij de koffie gezorgd voor de gemeenteleden
in Medemblik en Opperdoes. Namens de beide gemeenten overhandigde de
voorzitter van de beroepingscommissie Hanneke Druijf het echtpaar een mooie
bos bloemen en een kaart met een passende tekst.

Nu kunnen de voorbereidingen voor de verhuizing naar onze omgeving pas goed
beginnen. Er wordt gezocht naar een geschikte en betaalbare woning in
Medemblik, Opperdoes of een nabij gelegen plaats.

Na de kerkenraadsvergadering van 28 mei zal er bij de classis Noord-Holland
approbatie van het beroep gevraagd worden.

Dit betekent dat de classis gevraagd wordt om goedkeuring.

Er wordt naar gestreefd om de bevestiging en intrede plaats te laten vinden in een
gezamenlijke dienst op zondag 21 september. Deze datum stond al op het rooster
als startzondag. Of die datum haalbaar is, is vooral afhankelijk van de vraag of er
tijdig een passende woning wordt gevonden.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het zogenaamde werkplan. Dit is een
globaal overzicht van de verwachte tijdsbesteding van de predikant. Dit werkplan
is voor beide gemeenten samen en niet voor elke gemeente apart. In de
beroepsbrief zijn als prioriteiten aangegeven eredienst en pastoraat. Maar er is ook
tijd nodig voor bijvoorbeeld rouwdiensten, vorming en toerusting, studie en
vergaderingen. We zullen ons moeten realiseren dat de norm voor het aantal te
werken uren door een predikant met een 80 % aanstelling maar 1.440 uur op
jaarbasis is. Dat betekent dat we realistisch moeten zijn in onze verwachtingen en
niet overvragen. We zullen het gemeentewerk zoals ds. Kwakkel het op de
gemeenteavond al gezegd heeft samen moeten doen. De kerkenraad kijkt er naar
uit.

Wij hopen dat we met elkaar als predikantenechtpaar, kerkenraad en gemeente
een goede en vruchtbare tijd tegemoet gaan.

Jan Smit,
voorzitter.



Diaconale collectes voor de maand juni 2025

Het diaconaat is een van de kerntaken van de Christelijke kerken. De letterlijke betekenis
van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald: hulp bieden aan allen
die dit nodig hebben. Eeuwenlang werd het diaconaat vereenzelvigd met de 7 werken
van barmhartigheid. Het richtte zich op zieken, armen, wezen en weduwen binnen
Nederland, ook in de armenwet van 1854 staat hulp door kerken en particulieren centraal.
De Algemene Bijstandswet van 1965 maakte hier een einde aan. In plaats van afhankelijk
te zijn van liefdadigheid had iedereen vanaf die tijd recht op bijstand. Doordat de
overheid zich al meer terugtrekt uit de verzorgingsstaat komen er naast de zorg voor
armen steeds meer diaconale doelgroepen: psychiatrische patiénten, verslaafden, dak-en
thuislozen. Een groot deel van het diaconaat richt zich als Werelddiaconaat op
samenwerking, bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid bij het opzetten van kleine
bedrijfjes om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien, hulp aan viuchtelingen en
gedetineerden. De diaconie brengt de volgende collectes onder uw aandacht.

Donderdag 29 mei fietsen we en collecteren we voor de % X
WILDE X >

Wilde Ganzen. We hebben het volgende project hiervoor

uitgezocht. In Zuid-Amerika: Bolivia, 'ledereen een GA N Z E N X

groentetuin'_ Klein project Groot verschil

b A '
¥

NME MUNDIAL: IEDEREEN ELKE DAG
VERSE GROENTE, DOK IN BOLIVIA
»

Zondag 1 juni is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

Zondag 8 juni is de Zendingscollecte bestemd voor Myanmar. Kerken ondersteunen
jongeren bij traumaverwerking. Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar
schrikbarend toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd,
drugsverslaving en zelfdoding nemen toe. Praten over psychisch welzijn is echter taboe.
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerkleiders in psychosociale zorg, zodat
zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.

Zondag 15 juni collecteren we voor het Binnenlands diaconaat. Nieuwkomers in
Nederland hebben het niet gemakkelijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of
arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je belandt in lange
procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen
met diverse (kerkelijke) organisaties die deze mensen helpen met informatie, advies en
scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren.



Zondag 22 juni is de avondmaalscollecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in
Nederland. Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op goede
ondersteuning, onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien. Dat

geldt ook voor geviluchte kinderen en jongeren met of zonder verblijfsstatus en het maakt
niet uit uit welk land ze komen. Een deel van hen heeft extra begeleiding nodig omdat ze
traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Vluchtelingenkinderen Nederland
helpt hen daarbij.

Zondag 29 juni is de collecte voor het Werelddiaconaat. Kerk helpt kwetsbare
mensen in Moldavié. Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavié
werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en
ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers
hebben, willen ze er voor deze kwetsbare en eenzame kinderen en ouderen zijn.
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale
initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt twee
kanten op: door elkaar te ontmoeten zijn jong en oud wat minder alleen.

Zondag 6 juli is de collecte bestemd voor Ghana. Stop kinderarbeid in de visserij.

Wij bevelen de collectes van harte bij u aan.
Hartelijke groet namens de diaconie: Jan Pieter, Mary, Piet, Alma en

Hannie.

Herinnering ouderenuitje

Gaat u nog mee?

Na de uitnodiging in Het Spoor van de maand mei, komen de aanmeldingen rustig op

Bij het verschijnen van dit nummer schiet het al aardig op
naar 20 juni.
U kunt zich nog aanmelden tot 10 juni, maar ja .....

vol = vol!

gang. /(( N

Nog wat praktische gegevens:
*  Opstappen Medemblik: bij de Bonifacius kerk om 12.30 uur.

¥ Opstappen Opperdoes: voormalige Spar om13.00 uur.

*  Datum: vrijdag 20 juni.

*  Terug: rond 18.00 uur.

* Deelnemers moeten wel zelfstandig in én uit de bus kunnen komen.
* Er is plaats om rollators mee te nemen.

* De eigen bijdrage is € 10,00.

Opgeven bij de eigen diaken of bij Mary van der Ploeg,



Openluchtkerkdienst

op
Eerste Pinksterdag

Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

WELKOM WELKOM

op zondag 8 juni
aanvang 10.00 uur
bij Andries Smit

Het wordt een dienst voor jong en oud met muzikale begeleiding door enkele
leden van TAVENU.

ledereen is van harte welkom!

De kleinste kinderen kunnen gewoon bij hun ouders blijven.

Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.

Bij slecht weer wordt de dienst binnen in de schuur gehouden.

Indien mogelijk graag een eigen stoel meenemen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om gezellig wat na te praten onder het
genot van koffie, thee of limonade met wat (zelf gebakken) lekkers.

U wordt van harte uitgenodigd!
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Ingezonden oproep

Het vrijwilligersteam van de Protestantse Stichting Zorg _
Vakanties is weer begonnen met de voorbereidingen van g\‘\cmlﬂg ZO,
de nieuwe najaarsvakantieweek.
Een weg_k die gericht is op %9 Qé

- Tijd & =

- Aandacht r:% '@'

» Ontmoeten

- Plezier

- Genieten

- Ontzorgen P.S.Z.V.

Dit jaar zal de vakantieweek plaats vinden van 11 t/m 18
oktober, in Nieuw Hydepark in Doorn.

Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website www.pszv.nl voor meer informatie.
Formulieren om u op te geven kunt u downloaden via de website. U kunt ook een mail
sturen naar pszvdoorn@gmail.com, uw adres doorgeven, dan sturen wij u de formulieren
toe.

Een week in het teken van tijd, aandacht, ontmoeten, plezier, genieten en zo nodig zorg
verlenen. Een bijzondere week voor gasten en zeker ook voor de vrijwilligers. Samen!

Wij zijn op zoek naar versterking van de groep vrijwilligers, vandaar deze oproep:

Lijkt het je leuk, wil je meer weten of het iets voor jou is, neem contact met ons op!

Ook voor het ontvangen van de informatiefolder, mail of bel ons.
Met vriendelijke groet,
Ruth Smeding (contactpersoon).

Oproep voor thuisbakkers!

Zelf gebakken taart en cake bij de koffie of thee is altijd
extra lekker.

In de voorgaande jaren mochten we een beroep op u doen
en werd er aan die oproep altijd volop gehoor gegeven.
Daarom willen wij u ook deze keer weer vragen om iets te
bakken voor de traktatie bij de koffie en thee na de dienst
op Eerste Pinksterdag op 8 juni. U kunt bij Anneke Boot
opgeven of u en wat u wil bakken.

Wilt u het a.u.b. voor 3 juni aan haar laten weten?

Alvast bedankt!



Lucas

Net als Mattelis neemt Lucas veel stukken over van Marcus. Daarnaast heeft hij verhalen
die Mattelis ook heeft, maar ook geheel eigen verhalen. Natuurlijk bewerkt ook Lucas de
verhalen op zijn eigen wijze. Het valt op dat hij als enige zijn boek aan iemand opdraagt,
namelijk Theofilus.

Wie was Lucas?

Vergeleken met andere evangelisten weten we redelijk veel van Lucas. Zo weten we dat hij
arts was, want dat schrijft Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen: hij doet zijn lezers de
groeten van “Lucas, onze geliefde arts” (Kolossenzen 4: 14). Hij weidt in zijn evangelie
nogal eens uit over het verloop van een ziekte waarmee Jezus in aanraking komt. En hij is
de enige die de spreuk “geneesheer, genees uzelf!” heeft opgenomen (4: 23). Zijn woord-
en taalgebruik tenslotte laat zien dat hij een gestudeerd mens was.

Waarschijnlijk is hij geboren in Antiochié in Syrié en overleden in Boeotié (ik had er ook nog
nooit van gehoord), 84 jaar oud, zonder vrouw en zonder kinderen.

Lucas reisde geregeld met Paulus mee. Soms schrijft Lucas in Handelingen (dat boek heeft
hij ook geschreven) over het wedervaren van Paulus dan ook in de ‘wij-vorm’ Hij is Paulus
ook vergezeld op zijn reis naar Rome. Met huisarrest verblijft Paulus een aantal jaren in
Rome; ook daar was Lucas bij.

Uit hetzelfde stukje in Kolossenzen waarin Paulus ook de groeten namens hem doet, lezen
we dat Lucas geen Jood was....

Zijn boek

Hij was dus geen Jood. Maar grappig genoeg laat hij wel het hele leven van Jezus zich
afspelen in Israél. Hij laat letterlijk Jezus nergens een stap buiten Israél zetten. “Alles speelt
zich af in het land, dat God aan Abraham had toegezegd (Gen 13: 14 en 15)"1) Niets
vermeldt hij over een vlucht naar Egypte. Zelfs het verhaal over de wijzen uit het Oosten
neemt hij niet op. Van het verhaal waarin Petrus tot zijn belijdenis komt dat Jezus de
Christus is, laat Lucas de vermelding van de plaats weg: die lag net buiten de grenzen van
het land.

Ik vermoed dat Lucas dit doet om Jezus zeer nadrukkelijk te wortelen in het volk Israél.
Want bang voor het buitenland is Lucas bepaald niet. Zoals al genoemd, gaat hij mee op
zendingsreizen met Paulus en hij beschrijft in Handelingen, hoe het evangelie zich
uitbreidt tot ver over de landsgrenzen van Israél heen. Bovendien verbindt hij verhalen
rondom Jezus met de wereldgeschiedenis, onder andere door dateringen van keizers en
heersers te noemen.

Nadrukkelijk is Gods heil ook bedoeld voor alle niet-Joden; daar is Lucas heel duidelijk over.
Hij neemt de uitzending van de 12 op in zijn evangelie, evenals de uitzending van de 70.
ZieLlucas 9: 1 -6 en 10: 1 - 20. Kortom: Jezus brengt voor de hele wereld in vervulling wat
in het Oude Testament geprofeteerd is.

1) Tekst en toelichting, Lucas, deel 1, dr. H. Mulder, pag. 17.
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Een andere opvallende karaktertrek van Lucas is zijn aandacht voor armen, zieken en
mensen die het niet makkelijk hadden in de toenmalige samenleving, waaronder
Samaritanen en mensen die zich wilden bekeren tot Jezus, zoals tollenaars. Als enige heeft
hij de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, evenals de gelijkenis van de verloren
zoon en de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Hij schrijft zeer waarderend
over de rol van vrouwen. Al met al wordt Lucas wel de vertolker van de zachtmoedigheid
van Christus genoemd (als Paus Franciscus, zeg maar). In zijn woordkeus is hij ook veel
minder scherp dan Matteds.

Theofilus

Hij schrijft zijn boek aan Theofilus. De naam
betekent ‘vriend van God' of ‘geliefd door
God' Misschien bedoelde hij daar een
metafoor mee voor de mensen voor wie hij
schrijft. Dus dat Lucas schrijft aan mensen die
zich geliefd mogen weten door God.

Of was het toch een persoon die nieuwsgierig #o
is naar die nieuwe godsdienst en aan wie =
Lucas uitlegt dat het een prachtige beweging
is. Of een bekeerling die verlegen zit om meer
onderbouwing van die nieuwe richting binnen het jodendom.

Het kan een Romein geweest zijn die (dus) Italié goed kende. Want Lucas geeft her en der
relatief omstandig uitleg over de ligging van een plaats in Palestina, maar hij doet dat
nooit als hij een plaats aanduidt in Italié.

Wat ook heel goed kan is dat het schrijven van zijn boeken een reactie is geweest op de
eerste christenvervolgingen die plaatsvonden in 64. Petrus is bij een van die vervolgingen
om het leven gebracht. Het kan dat Lucas in Theofilus een redelijk denkende Romeinse
heerser had gevonden die er wel voor openstond te horen dat het christendom een
vredelievende richting van het jodendom was. En dus geen vervolgingen verdiende.
Helaas wordt Theofilus in geen enkel ander oud document genoemd.

Terzijde. Omdat Lucas zich in Handelingen der Apostelen in de eerste verzen ook richt tot
Theofilus en verwijst naar zijn ‘eerste boek; is het natuurlijk een inkoppertje dat ook het
bijbelboek Handelingen der Apostelen is geschreven door Lucas. Qua woord- en
taalgebruik lijkt het ook helemaal op het evangelie van Lucas. In de NBV is de ondertitel
van het boek dan ook “Het tweede boek van Lucas”.

Volgende keer tot slot over de vierde schrijver van een evangelie dat onze bijbel heeft
‘gehaald’: Johannes.

ds. Marius Braamse



Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:

- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik
- maandag 2 juni, creatieve morgen
aanvang 10.00 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 4 juni, gespreksgroep V & T, "Twaalf gewone mannen"
van 10.00 — 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- woensdag 11 juni, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik
- woensdag 18 juni gespreksgroep V & T, "Twaalf gewone mannen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
- vrijdag 20 juni, ouderenuitje
van tevoren opgeven, véor 10 juni
- vrijdag 20 juni, ‘Gewodn anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.
- vrijdag 20 juni, Nacht van Gebed,
van 20.00 - tot 00.00 uur, De Lichtboei, Noorderpad 51a
- maandag 23 juni, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk - Medemblik
- woensdag 25 juni, ontmoetingsmiddag
van 15.00 uur - 16.30 uur in d'Ouwe Pastorie

13
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Lief \Zﬁb Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de
gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact
op met de ouderlingen: Corry Kroon of Trienke Dijkstra.

U kunt het ook melden aan de redactie van Het Spoor.

- 2 juni 1965 traden Cees Kroon en Corry van Oostveen in het
huwelijksbootje.
60 jaar geleden en nog steeds onafscheidelijk. Onze felicitaties!

- Voor Jentine Zwier zijn de chemobehandelingen begonnen. Erg spannend om af
te wachten hoe je lijf gaat reageren. Gelukkig was de eerste behandeling haar
meegevallen. We wensen haar voor de volgende veel sterkte.

- Bij het schrijven van dit stukje zijn voor veel scholieren de examens weer
begonnen. Dat is ieder jaar weer een spannende tijd. Niet alleen voor de
scholieren maar voor het hele gezin. We wensen jullie allemaal heel veel sterkte!

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat
voor vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden
voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team

Een gebed bij Pinksteren
Vuur van God

Stem van God / die onze lauwheid
die oren opent doet ontvonken en dooorgloeit,
om zijn roepen te verstaan, Kom, vervul ons
steeds intenser
Geest van God tot ons antwoord openbloeit.

die harten opent




‘Gewoon anskuive’

De volgende ‘Gewodn anskuive’ is op
vrijdag 20 juni.

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!
Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en
Trienke Dijkstra.

De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds
€6,00.

Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.
Aanmelden en afbericht uiterlijk dinsdag 17 juni!

Bij gastvrouw Trienke Dijkstra,

Creatieve morgen

<

Misschien had u er al van gehoord!

Op de 1e maandag van de maand is er in d'Ouwe Pastorie een
creatieve ochtend. Daar maken we met elkaar 0.a. mooie kaarten.
Op maandag 2 juni komen we weer bijelkaar.

Aanvang 10.00 uur en we beginnen met koffie of thee met een
traktatie.

Ontmoetingsmiddag

Woensdag 25 juni willen we weer bij elkaar komen.

Komt u ook?

Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee.. iets lekkers.. een spel,
een gespreken ..?

ledereen is welkom in d'Ouwe Pastorie, Noorderpad 21
van 15.00 tot 16.30 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u contact
opnemen met Anneke Boc

15
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'Twaalf gewone mannen' - John MacArthur

Aan de hand van het boek ‘“Twaalf gewone mannen’ van John MacArthur willen we
kijken wie de 12 discipelen van Jezus waren, welke karaktereigenschappen hadden
ze?

Jezus heeft deze ‘gewone’ mannen gevormd voor een grootse opdracht, wat wil Hij
doen met ons?

Hier willen we de komende periode over nadenken. Ty

Data: woensdag 4 juni en woensdag 18 juni
Tijd: 10.00 — 11.30 uur

Plaats: consistorie PG Opperdoes

Arie Hoosbeek, V&T

Nacht van Gebed

Vrijdag 20 juni

Jaarlijks organiseert Open Doors de Nacht van Gebed.

Open Doors zet zich in om vervolgde christenen te ondersteunen, onder andere
door training en materialen.

Christenen wereldwijd worden in de gelegenheid gesteld om betrokken te zijn bij
hen door gebed.

Aan de hand van filmfragmenten wordt er informatie gegeven over een persoon,
bevolkingsgroep of land. Bij elk filmfragment worden gebedspunten aangereikt.
U bent van harte welkom om de avond of een gedeelte ervan bij te wonen.

Datum: vrijdag 20 juni
(& ACHT Tijd: 20.00 - 00.00 uur
VAN Plaats: De Lichtboei, Noorderpad 51 a
GEBED &, 4 ’

Voor de vervo lgdt.l:erh

Eddy Kempe & Arie Hoosbeek



Kindernevendiensten

De eerste keer in de maand juni is er met Pinksteren nevendienst.
De kerkdienst is dan een buitendienst op de Almereweg.
We gaan er ook daar een fijne nevendienst van maken.
Behalve op 8 juni is er ook nevendienst op 22 juni.
In juli zijn we weer bijeen op 6 juli.
Tot dan.
Tieneke Elshout- Booij en Eva Vijn

Door omstandigheden zijn er deze maand geen kerkelijke mutaties en
verjaardagen vanaf 75 jaar

Schoonmaakrooster

5 Mei t/m 14 Juni 2025
Mevr. A. Bakker

Mevr. G. Bos

Mevr. L. Zwier

Dhr. S Zwier

16 Juni t/m 26 juli 2025

Dhr. J. Zwaan

Dhr. P. Brouwer

Dhr K. Zijlstra

Nog een dame beschikbaar??

17
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Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.

Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.
Pinksteren is diep ademhalen
en alles watin jeis
openzetten voor een droom
die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.

Is de kracht van God
in elkaar herkennen
enin zijn Geest

met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Vian der Waa



Kerk

/ZIN IN SLEUR

oen ik als jonge predikant begon, dacht ik: ik
moet de sleur uit de kerk preken. Idealistische
twintiger als ik was, vond ik de mensen

een bheetje ingekakt. Natuurlijk zou ik daar
verandering in gaan brengen.

Inmiddels zijn we tien jaar verder en begint mijn leven
verdacht vaak momenten van sleur te vertonen. Twee kleine
kinderen, een parttime predikantschap, vrienden en familie
ver weg. Ik ga van zorgen naar werken, van maaltijd naar
bedtijd, van opstaan naar slapengaan. Mooi, maar ook vol.
Lege tijd? Die is er nauwelijks. Sleur? Ja, misschien wel.

Precies dat drukke, volle leven vond ik als twintiger
benauwend. En daarin ben ik niet alleen. Mensen doen van
alles om even afstand te nemen, inspiratie op te doen, los
te komen van het gewone leven. Lange reis, pelgrimstocht,
sabbatical, retraite. Maar door de zorg voor twee kleintjes
kan ik niet zomaar weg. Dat zet me hardhandig stil bij de
noodzaak tevreden te zijn met wat er is. Soms is er op een
dag niet meer rust en stilte om na te denken dan dat korte
moment dat mijn dochter alleen met de duplo speelt, of
als ik - eindelijk alleen - de was ophang en de vaatwasser
inruim.

Ja, dat komt in de buurt van sleur. Maar sleur, zo zong
Claudia de Breij al, kan ook een heerlijke kant hebben: die
van vertrouwdheid, tevredenheid, je thuis voelen.'lk heb zin
in sleur met jou!' Niet terugtrekken uit het gewone leven,
maar erin opgaan,

En als ik echt even rust en stilte zoek, dan is er de kerk. Een
uurtje op zondagmorgen als miniretraite, Stilstaan in de
vaart van het bestaan. Loslaten en opgetild worden. Ja,
misschien had mijn 25-jarige ik toch gelijk: even uit de sleur
op zondagmorgen is heerlijk. Die kerk is zo gek nog niet.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de
Protestantse Kerk in Nederland. petrus.protestantsekerk.nl

Foto:; Marjan van der Meer

Predikant Gertine Blom
woont met haar man en
dochter in het Groningse dorp
Sauwerd. Met een scherpe
pen en een warm hart schrijft
ze over haar eigen rol in het
voortbestaan van de kerk,

Van alles doen
om even afstand te
nemen, inspiratie

op te doen, los te
comen van het
gewone leven
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In Memoriam

Hans Hooiveld - Andijk 2 februari 1945 - Medemblik 28 april 2025

Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.

Met die tekst als thema hebben we op 3 mei een dankdienst voor het leven van Hans
Hooiveld gevierd. Om twee redenen een heel toepasselijke tekst. Hans was moe van alle
pijn en de behandelingen die hij heeft moeten ondergaan. Hans was doodmoe en
tegelijk vol vertrouwen. Hij was er diep van overtuigd, dat hij in de hemel rust zou vinden,
na zijn aardse strijd.

Hans werd op 2 februari 1945 in Andijk geboren en groeide daar op in een katholiek gezin.

Later, toen hij Martha Zwier uit Opperdoes had leren kennen en zelfs met haar trouwde,
ging hij steeds vaker met haar mee naar de kerk aan het Noorderpad, waar we zijn leven
hebben gevierd en afscheid van hem hebben genomen.

Door allerlei familieomstandigheden heeft Hans niet veel studiekansen gehad. Hij ging op
zijn vijftiende al bij de marine, kwam later op de grote vaart terecht en eenmaal weer aan
de wal in (wegen)bouw. Al het zware werk zorgde ervoor dat hij al op zijn 38ste in de
WAO terecht kwam. Hij heeft zich door al de tegenslagen nooit uit het veld laten slaan.
Zijn devies was: 'Samen met Martha, alles voor de kids' Hij heeft dan ook genoten van de
ontwikkeling van zijn dochters en had vaak diepgaande
gesprekken met zijn kleindochters.

Hans hield van de natuur en van muziek. Voor zijn uitvaart had
hij een aantal Bluegrass-nummers uitgezocht en op zijn kaart
verscheen een prachtige foto van een koolmees.

Vanuit zijn ziekbed had hij zicht op een prachtige kastanjeboom,
die door vogels van allerlei soorten wordt bezocht. Hij kende ze
allemaal. Op datzelfde ziekbed heeft hij in het bijzijn van zijn
vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, op de zondag voor zijn
overlijden een ziekenzalving ontvangen. Dat was een prachtig en indrukwekkend
moment. Bij dat ritueel legden we de nadruk op de betekenis van Gods naam: lk zal er zijn
voor jou! Martha las daarbij spontaan een bewerking van 1 Korinthe 13 voor. Na afloop
deed hij een nuchtere, maar welgemeende uitspraak: “Zo, nu weet ik tenminste waar ik
aan toe ben!”

Over vertrouwen gesproken!

Pastor Ton Heijboer.



Verjaardagen juni

05-06  dhr. A.A.F. Rosenbrand,
08-06  dhr. J. Mazereeuw,

08-06  mw. N.M. Rosenbrand-Bruin,
11-06  mw. G. Boogaard-Douwes,
14-06  dhr. A. Rustenburg,

15-06 mw. E.M. Haakma,

24-06  dhr. H. van de Wetering,
27-06  dhr. PH. Bos,

Jubilea juni
03-06  dhr.en mw. van de Wetering-van der Kevie,
60 jaar getrouwd
22-06  dhr. en mw. Schermer-Kistemaker,
65 jaar getrouwd

Uitnodiging

‘Jarig in de Kerk' voor alle 80-plussers!
woensdagmiddag 16 juli om half 3.

Vorig jaar kwamen we in de foyer van de Bonifaciuskerk bijeen om elkaar te
ontmoeten.
Met koffie/thee en wat lekkers erbij met een glaasje sap en een bonbon vierden de
80-plussers hun verjaardag in de kerk, compleet met een bloemenquiz werd het
een heel gezellige middag.

Ook dit jaar willen we weer Jarig in de Kerk'
vieren, voor alle 80-plussers,
en neem gerust iemand mee, dat is wel zo leuk!
woensdagmiddag 16 juli om half 3!

Hartelijke groet, Nelli en Heilke.
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Stichting Pieter Backerorgel werving donateurs

De monumentale Bonifaciuskerk is het herkenningspunt van Medemblik en wijde
omgeving. Of je de stad over land of over het water nadert, wordt je oog
getrokken naar de monumentale toren.

In de kerk bevindt zich het Pieter Backer orgel, een welluidend voorbeeld van wat
we tegenwoordig noemen “klinkend erfgoed”. Organist en orgelbouwer Pieter
Backer voltooide het orgel in 1671. Hij maakte gebruik van nog ouder pijpwerk uit
het vorige orgel. In 1784 werkte de Utrechtse orgelbouwer Johann Heinrich Batz
aan het instrument. Hij verving het Rugwerk van het instrument, dat is het
onderste deel van het orgelmeubel.

De eeuwen door heeft het orgel geklonken bij doop, huwelijk en uitvaart, de
sleutelmomenten in mensenlevens. En het heeft zondag in, zondag uit het zingen
van de kerkgangers begeleid.

Dank zij de inspanningen van de Stichting Pieter Backer orgel is het orgel in goede
staat. Het klinkt in de zondagse diensten. Bovendien organiseert de stichting in de
zomer zaterdagconcerten door jonge, professionele organisten. Op die manier
delen we ons klinkend erfgoed met een brede kring van luisteraars. Het bestuur
van de stichting wil het draagvlak voor het werk vergroten en nodigt u uit
donateur te worden. Met een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
activiteiten rond onderhoud en bespeling van
ons klinkend erfgoed.

Donateur worden kan vanaf een jaarlijkse
bijdrage van minimaal € 20,00.
U kunt uw aanmelding sturen naar:

Onze bankrekening is: NL62 RABO 0333 0700 70 5ju
ten name van Stichting Pieter Backer Orgel.

Noteert u vast in uw agenda dat er ook dit jaar
weer zaterdagmiddagconcerten zijn?

collecte bij de uitgang



Puzzelpagina

Oplossing vorige puzzel

Did\\fe

4 Know S

Horizontaal

1 Conciliatie 9 Uniformversiering 10 Strafwerktuig 11 Haring-
soort 12 Zedelijk 14 Verdovend middel (afk.) 15 Per expresse
(afk.) 16 De 'A' van 2025 A.D. 17 Zorgvuldige en bewuste
interpretatie van de Bijbel 20 Dier in een typische kerststal
22 Zegeteken van Noord-Amerikaanse inheemse volkeren
23 Hetzij 24 Tussen jan. en mrt. 26 Vacht 27 Wandelstok
28 Derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israél
29 Hooihoop 30 Tweede boek van de Hebreeuwse Bijbel
32 Poen 34 Blinkende verf 36 Herkauwer 37 Poolbedekking
38 Aantrekkelijk 41 De oudere (Lat. afk.) 42 Term uit het joden-
dom die "grote leider die in een apocalyptische eindstrijd we-
reldwijde vrede en welvarendheid brengt” betekent 44 Lusthof
46 Persoonlijk vnw. 47 Heilig verklaarde Italiaanse pater (1887-
1968) 49 Imiteren 51 Duitse planeet 52 Kunsttaal zoals Espe-
ranto 53 Stad in Friesland 54 Heiligschennis.

Verticaal

1 Niet mooi gezongen 2 Buiten de top 10 3 Bedorven 4 Sym-
bool voor zink § Gevoel van eigenwaarde 6 Aardappelras
7 Middag 8 Inquisitie 9 Confessie 12 Erg groot 13 Keukengerei
15 Gregory de Hollywoodacteur (1916-2003) 18 Kleine kle-
dingmaat 19 Franse wijnstreek 21 Opnamelocatie 23 Familie-
lid 25 Bouwstijl van de Oostkerk in Middelburg 26 'Beroep’ van
Johannes 28 Schutsluis 29 Stad in Noord-Afrika 31 Deel van
een assenstelsel (1-2) 33 Onderwijs 35 Korte, snelle buiging
van het hoofd voorover 38 Stad in de VS 39 Zout (in de Indone-
sische keuken) 40 Symbool voor tantaal 42 Franse wijnstreek
43 Sierdek 45 Kunststroming (verkort) 48 Denkbeeld 50 Ge-
vangenis met zware bewaking (afk.) 51 Akelig 53 Internet-
extensie van Zweden.
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