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Het Spoor

Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes,
jaargang 1 nr. 2 oktober 2024

Van de redactie

Bij de foto op het voorblad:

We zijn gestart en nu - volledig
op stoom - gaan we het jaar in.
Alle activiteiten zijn weer
begonnen en de preek-
voorzieners hebben zelfs al voor
2025 het grootste deel ingepland.
We gaan - vol vertrouwen - samen

verder en volgen het Spoor van
God.

Let op:
In de nacht van 26 op 27 oktober
gaat de wintertijd in, M,

de klok gaat dan eenuur - 14-

<

achteruit. e

Voor het volgend nummer kunt
u kopij insturen t/m
maandag 14 oktober 2024
(maar liever eerder) .
Inleveren via de
e-mailadressen:
hetspoor@pgopperdoes.nl
of
hetspoor@
bonifaciuskerkmedemblik.nl

Het volgend kerkblad zal rond
30 oktober verschijnen.

Verdere inleverdata:
maandag 11 november
(advent- en kersthummer).

Herfstmozaiek

Het is herfst
ik wandel op het laantje
en dwing mijzelf tot zien
want zien is iets anders
dan kijken
kijken doe ik de hele dag
het vliedende
het snellen van moment
naar moment
zien gaat naar het diepere
stil de tijd de tijd laten
en weten
hoe rood rood is
hoe bruin bruin is
hoe geel geel is
een mozaiek aan kleuren in
enkele bomen bij elkaar gezet
uitbundig tegen lichtend blauw
ik wandel op het laantje
nu ziende wetend
hoe verrassend mooi
dit kunstwerk is
Oeke Kruythof




"Op stoom komen..."

Een woordenboek meldt ons het volgende:

Drie spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten ‘stoom’
1. de stoom komt uit zijn oren (= hij is heel erg boos)
2. op stoom komen (= een goed tempo bereiken)
3. stoom afblazen (= tot rust komen)

Stoomtreinen, stoomboten, stoommachines, maar ook organisaties hebben soms
wel even tijd nodig om goed op stoom te komen. Hoe groter het 'apparaat, hoe
meer druk er nodig is om de zaak op gang te krijgen.

Niet alleen stoommachines ed. [
hebben tijd nodig om op
stoom te komen. Ook de bijna
verstreken zomer had een
tijdje nodig om echt op stoom
te komen, maar toen de vaart
er eenmaal in zat, hebben we
kunnen genieten van heel wat
mooi weer.

Het samengaan van onze
Protestantse Gemeente te
Medemblik en Opperdoes kwam best vlot op stoom. Het is best opvallend hoeveel
activiteiten er al soepel samen zijn gegaan: o.a. kerkenraadsvergaderingen,
gespreksgroepen, startzondag, ouderenuitje, gezamenlijke barbecue en we zijn op
zoek naar een gezamenlijke voorganger. En.....laten we niet vergeten ons
gezamenlijke kerkblad Het Spoor, waarvan u nu het tweede nummer leest!

Dat alles gebeurt zonder dat er 'stoom uit de oren komt’ of dat er ‘stoom moet
worden afgeblazen......

Ook activiteiten die nu nog afzonderlijk worden gehouden (Gewodén anskuive,
Samen aan Tafel, Het koffiegesprek, Koffie op woensdagmorgen in de Bonfoyer)

Zijn weer opgestart.

Kortom: Het werk in onze gezamenlijke gemeente is goed op stoom gekomen en
daar mogen we heel dankbaar en tevreden over zijn!



Kerkdiensten Opperdoes

Noorderpad 21
Aanvang 9.30 uur

Zondag 6 oktober
collectes

Zondag 13 oktober
collectes

Zondag 20 oktober

collectes

Zondag 27 oktober
collectes

Zondag 3 november
collectes

Koster
oktober

K. Smit
Qosteinde 19
06-51560377

voorganger: pastor Ton Heijboer uit Hoorn
1e collecte: Werelddiaconaat Israél
2e collecte: Kerk

voorganger: Mevr. |. Broekhuizen-Slot uit Wognum
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

voorganger: Ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis
Maaltijd van de Heer

1e collecte: Dorcas

2e collecte: Kerk

voorganger: Ds. H. Hummelen uit Egmond-Binnen
1e collecte: Werelddiaconaat Indonesié
2e collecte: Kerk

voorganger: Ds. D. van Arkel uit Leusden
1e collecte: Najaarszending Ghana
2e collecte: Kerk

november
Sj. v.d. Male
Kluiten 18
0227-541568

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de website:
www.pgopperdoes.n|

www.kerkdiensgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes



Kerkdiensten in de

Bonifaciuskerk

aanvang: 10.00 uur

zondag 6 oktober
collectes:

koster:

zondag 13 oktober
collectes:

koster:

zondag 20 oktober

collectes
koster:

zondag 27 oktober

collectes:
koster:

zondag 3 november

collectes:

koster:

O Eomifaisthert

A dedemblif

voorganger: prof. dr. M. Wisse uit Utrecht..
(Te collecte voor diakonie / 2e voor de kerk)
Kerk in Actie werelddiaconaat Israél /
Generale kas predikantstraktementen.

Th. Hoff.

voorganger: dhr. J. Zwaan uit Den Haag..
Eigen diaconie / Algemene kosten.
B. Hoekstra.

voorganger: ds. J. Waringa uit Leeuwarden.
Avondmaal samen met Doopsgezinde Gemeente
Vluchtelingenkinderen / Onderhoud tuin en terrein.
J. Kool.

voorganger: ds. A. Wingelaar uit Warmenhuizen.
(Begin wintertijd.)

Werelddiaconaat Indonesié / Energiekosten.

N. Buijze.

voorganger: maj. E. Wubbema uit Medemblik.
Kerk in Actie Najaarszending Ghana /
Instandhouding eredienst.

Th. Hoff.

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via de websites:
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl

www.kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Medemblik.



Startzondag

Zondag 8 september 2024 was
de gezamenlijke startdienst,
waarbij mevrouw dominee
Hetty Boot voor ging. Het
thema van de dienst sloot aan
bij het jaarthema van de PKN:
Als Nieuw. Maar dit veranderde
- met twee letters erbij - in
Alles Nieuw.

We gaan samen elke zondag op weg met de verhalen uit de Bijbel die ons leven op
de kop kunnen zetten. We worden ons bewust van het hemelse perpectief dat er
voor iedereen genoeg is en niemand achtergesteld wordt. Mensen kunnen
gelijkwaardig leven. Naar Jezus' voorbeeld kunnen mensen goed zijn voor elkaar.
Medemenselijk zijn. In de aardse visie kan het hier en nu al even voelen Als Nieuw.
Gods droom, het hemelse perspectief, gaat nog net even verder: Alles Nieuw. Dat is
het verschil tussen Gods droom en de aardse droom.

Er was een mooie liturgische schikking. De lezingen waren Jesaja 42 vers 5 tot 10a
en Matheus 20 vers 1 - 16. Op deze start zondag zien we in deze schikking: twee
ringen. De ene ring staat voor het kerkblad "De graankorrel" van Opperdoes. Zie de
korenhalmen. De andere ring voor "Onderweg" met de vogeltjes erin.

Samen krijgen we nu een nieuw
kerkblad, en de naam is nog
onbekend, zie hier het vraagteken.
Zoveel verschillende, veel kleurige
mensen, zo ook deze bloemen,
vormen samen een mooi boeket.
De lezing gaat over de landheer
die een wijngaard heeft, en
arbeiders nodig heeft, steeds weer
meer arbeiders.

Veel verschillende mensen,
vormen samen een veel kleurig
boeket bloemen.




Startzondag

Tijdens de dienst werd ook het nieuwe kerkblad aangeboden aan de kerkenraad en
daarmee ook aan de Protestantse Gemeente te Medemblik - Opperdoes. De naam
van het kerkblad werd onthuld: Het Spoor. De naam was bedacht door Wijb
Meurs-Brouwer en zij kreeg de beloofde prijs: een echte Opperdoezer Jodekoek!

Jan Smit (voorzitter kerkenraad) heeft een toespraak gehouden bij de presentatie
van Het Spoor. Deze vindt u op de volgende pagina.

Na de dienst was er koffie en thee met alle heerlijke zelfgebakken taarten en
koeken. Echt heel feestelijk.

's Middags was er een Vesper in Opperdoes, daarin ging ook dominee Boot voor.
Het thema en de lezing was hetzelfde als de ochtend, maar door de andere
liederen en preek een duidelijke verdieping van het onderwerp. De Vesper werd
goed bezocht.

Afsluitend was er een geweldige barbeque op het plein buiten en in d' Ouwe
Pastorie. Er was voor iedereen meer dan genoeg te eten en te drinken en het was
zeer gezellig om zo gezamenlijk de prachtige startzondag af te ronden.

Heel veel dank aan Mary en Henk-Jan, Martijn en Moniek (en ook hun kinderen)
voor het organiseren van de barbeque, het braden van het vlees, het verzorgen
van alle heerlijke sausjes, salades en stokbrood. Het was grandioos.



Toespraak bij de presentatie van Het Spoor op 8 september

In maart 2020 is na een aantal voorbereidende besprekingen een stappenplan
opgesteld voor de samenwerking op bestuurlijk niveau van de Protestantse
Gemeenten te Medemblik en Opperdoes. In dat stappenplan stond onder meer:
“Gaandeweg groeit het besef dat de beide gemeenten elkaar nodig hebben en dat
het belangrijk is om samen te werken.!” Om goed samen te kunnen werken is het
belangrijk dat gemeenteleden van beide kerkelijke gemeenten op dezelfde manier
en op hetzelfde tijdstip geinformeerd worden over de besluiten van de
gezamenlijke kerkenraad en dat iedereen kennis kan nemen van het nieuws over
activiteiten in beide gemeenten en het wel en wee van alle gemeenteleden. Een
gezamenlijk kerkblad maakt voor de gezamenlijke kerkenraad en de gezamenlijke
predikant die we ooit hopen te begroeten het werk een stuk gemakkelijker.

Toch is het uitspreken van de wens voor een gezamenlijk kerkblad nog maar de
eerste stap.

Er is door de redacties van beide oude kerkbladen veel werk verzet om zo ver te
komen. Er moeten over veel zaken afspraken gemaakt worden en voor de
Opperdoezer redactieleden kwam daar nog bij dat zij moesten wennen aan de
digitale manier waarop het nieuwe kerkblad wordt geproduceerd.

Dat is allemaal niet zo maar wat.

Vervolgens heeft de komst van het nieuwe kerkblad ook gevolgen voor een deel
van onze vrijwilligers. Het kopiéren, vouwen en nieten van het Opperdoezer
kerkblad vervalt en Marian van Splunter is gestopt als redactielid.

We zijn blij met al onze vrijwilligers en met al het werk dat er voor en achter de
schermen gebeurt, of het nu werkzaamheden voor het kerkblad betreft of andere
werkzaamheden, maar vandaag wil ik speciaal de redactieleden van het nieuwe
kerkblad Anneke Boot, Gretha Bos, Alma de Greeuw, Arnold de Greeuw en Jan
Pieter Reinstra bedanken voor hun inzet om er voor te zorgen dat het er kwam en
hen complimenteren met het resultaat.

Ten slotte hoop ik dat het
nieuwe blad bij alle lezers
in de smaak mag vallen
en dat het mag bijdragen
aan de plezierige manier
waarop Medembilik en
Opperdoes
samenwerken.

Jan Smit, voorzitter
kerkenraad.




Ouderenuitje
Op een prachtige nazomerdag vertrokken we in een dubbeldekker bus met 70
personen voor ons jaarlijkse ouderenuitje. Gemeenteleden uit 4 kerken: Chr. Geref.
Kerk, de Gereformeerde gemeente, PKN uit Medemblik en Opperdoes hadden
zich opgegeven voor een bezoek aan de Broekerveiling in Broek op Langedijk.
Daar aangekomen kregen we eerst een stukje geschiedenis te horen en een korte
film te zien en daarna konden we de hallen zien waar de schuiten lagen te
wachten . Ook kregen we uitleg over de kloet en allerlei oude
tuindersgereedschappen. Voor velen van ons was het een feest van herkenning.
Toen was het tijd voor de inwendige mens en kregen we koffie of thee en een
heerlijke taartpunt. Na gezellig bijgepraat te
hebben werden we verdeeld in 2 groepen. Om
beurten gingen we eerst naar de veilinghal of
varen. De Broekerveiling is de oudste groente
doorvaarveiling ter wereld. Hier is in 1887 het
veilen bij afslag ontstaan. In de zaal uit 1912
met oude bankjes en echte knoppen kregen
we uitleg en mochten we onder leiding van de
veiling-meester producten met afslag kopen.
En dat is gelukt.
Vervolgens was het tijd om te gaan varen.
In een elektrische schuit voeren we zo'n drie
kwartier door het rijk van de duizend eilandjes.
Mede door het mooie weer was het een
prachtige tocht.
Zo kwam er een einde aan ons bezoek aan de
veiling. Met de bus kwamen we rond zes uur
weer veilig in Opperdoes en Medemblik aan. We kunnen terugzien op een
prachtige middag.
Diaconieén, hartelijk dank voor het organiseren en de goede verzorging.

s EROER
VEILING



Uitje
Broeker
Veiling

Van de beroepingscommissie.

In de voorbije zomermaanden heeft het werk van de beroepingscommissie stil
gelegen.
Nu gaan we verder met onze zoektocht.
Een advertentie is geplaatst in ‘Predikant & Samenleving, het vakblad van de
Nederlandse Bond van Predikanten. Eind van dit jaar hebben we pas weer 'recht’
op een advieslijst van het Landelijk Mobiliteitsbureau van de PKN. Ondertussen
blijven we zoeken naar een geschikte voorganger, maar dat kunnen we misschien
niet als commissie alleen: Daar hebben we ook u voor nodig!
Weet u op één of andere manier de naam van een mogelijke voorganger, geeft u
die dan alstublieft door aan één van de leden van de beroepingscommissie: Henk-
Jan van der Ploeg, Arie Hoosbeek, Hanneke Druijf, Nelli Mazereeuw of
ondergetekende.

Namens de beroepingscommissie,
10 Jan Pieter Reinstra.



De Diaconale collectes voor de maand oktober 2024

Zondag 6 oktober is het Israélzondag, en is de collecte voor het
Wereld-diaconaat deze zondag bestemd voor Israél. Jongeren bouwen aan een
cultuur van vrede. Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze
spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar
aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing
en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert
gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van
verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen.
Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip
veel verschillen kan overbruggen.

Zondag 13 oktober is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconieén.

Zondag 20 oktober is in Medemblik de Avondmaalscollecte bestemd voor
Vluchtelingen kinderen,
en in Opperdoes is de Avondmaalscollecte bestemd voor Dorcas.

Zondag 27 oktober is de collecte van het Werelddiaconaat bestemd voor
Indonesié. Kerk versterkt werk en positie van boeren. De boeren op Zuid Sumatra
worden hiermee geholpen. Hun grond levert niet genoeg op. Daarnaast lopen ze
het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te
worden. Met steun van Kerk in Actie krijgen ze hulp om over te stappen op
duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert hoe zij
voor hun rechten kunnen opkomen.

Zondag 3 november is de najaarszendings collecte bestemd voor Ghana.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn
christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een
uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit.
Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun
leeforgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren
kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in hun eigen taal. Dit is voor hen een
manier om uit de armoede te ontsnappen.

We kunnen met onze collectes mee helpen om de positie van deze mensen te
verbeteren en draaglijk te maken.

We bevelen de collectes van harte bij u aan.
Een hartelijke groet namens diaconie: Alma, Piet, Mary en Hannie 11



Informatieavond ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’
(Bijbel lezen in twee jaar)

In overleg met de verschillende kerken in Opperdoes willen we u/jou uitnodigen
om in twee jaar de hele Bijbel een keer door te lezen.

De opzet is om dit via een leesrooster te doen waarbij zoveel mogelijk een
chronologische volgorde wordt aangehouden.

Het rooster start 24 oktober 2024 en eindigt over twee jaar op 4 oktober 2026! Het
begin en einde is op een speciale dag voor de Joden, namelijk Simchat Thora of
Vreugde der Wet. Op deze dag staan de Joden stil bij het ontvangen van de Thora
(vijf boeken van Mozes)!

Het leesrooster is zo samengesteld dat er per dag ongeveer 60 tot 65 verzen
worden gelezen.

Ditis in drie stukken opgedeeld:

- 11 verzen uit de Thora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament)

- 35 verzen uit overig gedeelte van het Oude Testament

- 16 verzen uit het Nieuwe Testament.

De weekenden zijn vrij gehouden om eventueel nog in te halen wat nog niet
gelezen is.

Om met elkaar na te denken over de gelezen gedeelten worden er van tevoren
vragen opgesteld om thuis verder over na te denken en op de bijeenkomsten met
elkaar van gedachten te wisselen.

Eén keer per twee maanden wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Op maandag 21 oktober wordt er een informatieavond gehouden om verder uit
een te zetten wat deze ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’ verder inhoudt.

Datum: maandag 21 oktober 2024

Tijd: 20.00 uur

Plaats: D'Ouwe Pastorie te Opperdoes

Voor meer informatie en/of opgave:
Arie Hoosbeek, V&T



Activiteitenkalender Protestantse Gemeente te
Medemblik-Opperdoes

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld
van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de
komende maanden:

- elke woensdagmorgen, Open Kerk, vanaf 10 uur, Bonfoyer Medemblik

- woensdag 2 oktober, gespreksgroep V & T, "op weg gaan en thuiskomen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

- dinsdag 8 oktober, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek
aanvang 10.30 uur in de d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

- woensdag 9 oktober, moderamenvergadering,
aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik.

- dinsdag 15 oktober, ouderenmiddag, 14.30 uur, Bonfoyer Medemblik

- woensdag 16 oktober, gespreksgroep V & T, "op weg gaan en thuiskomen"
van 10.00 - 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

- vrijdag 18 oktober, ‘Gewodn anskuive’
aanvang 17.15 uur, in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes
van te voren aanmelden.

- maandag 21 oktober, informatie avond ontdekkingsreis door de Bijbel
aanvang 20.00 uur in d’Ouwe Pastorie - Opperdoes

-woensdag 23 oktober, ontmoetingsmiddag
van 15.00 - 16.30 uur in d’'Ouwe Pastorie -Opperdoes

- maandag 28 oktober, kerkenraadsvergadering,
aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk, Medemblik

-woensdag 30 oktober, gespreksgroep V & T, "op weg gaan en thuiskomen”
van 10.00 — 11.30 uur in d'Ouwe Pastorie - Opperdoes

- vrijdag 1 november, Samen aan Tafel, 18.00 uur, Bonfoyer Medemblik

Ingezonden

Dank voor de BBQ-uitnodiging. Vond het heerlijk en gezellig!
0ok dank voor de mooie bloemen voor mijn verjaardag.

M. Cremer,

Vlietlanden.
13



Lief @ Leed

We proberen u in deze rubriek op de hoogte te houden van lief en leed uit de
gemeente. Mist u iets of wilt u iets mededelen, neem dan contact op met de
ouderlingen; Corry Kroon of Trienke Dijkstra.

U kunt het ook melden aan de redactie van de Graankorrels. De gegevens staan
achterin het blad.

We ontvingen goede berichten van Gre Mazereeuw. Na een lange periode van
chemokuren en daarna een operatie gaat het weer goed met haar.

Verdrietig afscheid voor de families Gutter en Hoosbeek. Zij moesten afscheid
nemen van Sonja. Een prachtige vakantie in Griekenland kreeg een verdrietig
einde. We wensen beiden families veel sterkte.

Soms bereiken berichten van Lief en Leed ons laat of heel laat maar dat maakt
onze intentie er niet minder om. Daarom; onze hartelijke felicitaties gaan naar het
echtpaar Zwier - van der Male voor hun 55 jarig jubileum en naar het echtpaar
Meurs — Druijf voor hun 40 jarig jubileum.

Wij weten dat er meerdere mensen in de gemeente zijn die met zorgen, in wat
voor vorm dan ook, te maken hebben maar hier niet genoemd zijn.

Wij wensen iedereen Gods onmisbare aanwezigheid in het leven toe en bidden
voor hen om kracht en wijsheid.

Met een hartelijke groet van het pastorale team

BEDANKT BEDANKT BEDANKT

Lieve mensen,
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaartjes, bloemen en allerlei
lekkers, tijdens de chemo kuren en operatie. Het heeft mij/ons goed
gedaan. Nu gaat het weer goed met mij.
Een lieve groet van Gré Mazereeuw-Jager




‘Gewoon anskuive’

Toen Marijke Kraak ging verhuizen naar Wilnis, bleef ze toch elke maand naar
Opperdoes komen om de maaltijden te verzorgen in d'Ouwe Pastorie op de
vrijdagen van ‘Gewoon anskuive’ .

Samen met Dinie Wagenaar verzorgde ze verrassende menu's voor de gasten. Een
mooie samenwerking groeide en Marijke vond het fijn op deze manier contact te
houden met de mensen in Opperdoes.

Na 2 jaar heeft ze toch gemeend het stokje te moeten overdragen.

Trienke Dijkstra zal nu samen met Dinie Wagenaar de maaltijden verzorgen.

We hebben natuurlijk begrip voor het besluit van Marijke, maar we zullen haar heel
erg missen. Haar binding met Opperdoes zal altijd blijven.

Marijke, dank je wel voor al je voorbereidingen en je kookkunsten die de avonden
met ons zo gezellig en smakelijk maakten en we nodigen je uit nog eens bij ons
aan te schuiven. Dat zouden we heel gezellig vinden!.

Daarom zeggen we : tot ziens!

Namens de gasten en gastvrouwen,
Wil de Graaff

De volgende ‘Gewodn anskuive’ is op vrijdag 18 oktober.
Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom!

Wat we eten is nog een verrassing!

De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Trienke Dijkstra.
De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00.
Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs.

Aanmelden en afbericht uiterlijk woensdag 16 oktober!
Bij gastvrouw Trienke Dijkstra,




Ontmoetingsmiddag

Woensdagmiddag 23 oktober

Komt u ook? Bij elkaar komen voor gezelligheid.
Neem gerust iemand mee voor
een kop koffie of thee...iets lekkers.. een spel, een gesprek, en...?

Woensdag 23 oktober is het weer zover.
ledereen is welkom in d’ Ouwe Pastorie, Noorderpad 21,
15.00-16.30 uur.

Mocht het vervoer een probleem zijn kunt u contact opnemen met Anneke Boot
U komt toch ook?

Het koffiegesprek

Op 8 oktober hebben we weer een KOFFIEGESPREK

We beginnen om 10.30 uur. Het onderwerp is : "rondom de Herder",

We beginnen met koffie en iets lekkers erbij.

Tieneke heeft de leiding.U bent van harte welkom.

Het volgende gesprek is op 12 november. %\
3

Tieneke Elshout- Booij

Nevendiensten

In oktober zijn de nevendiensten op: 13 en 27 oktober. A

Voor november noem ik alvast de data, namelijk
10 en 24 november. ‘% -
Het is fijn dat Eva Vijn mij bij deze nevendiensten gaat assisteren. -
Het uitje van de jeugd is actief en gezellig verlopen.We boften met het mooie weer
Ze vonden het wel voor herhaling vatbaar. Dus wie weet !

Tieneke Elshout-Booij
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'Op weg gaan en thuiskomen'

Het leesplan ‘Op weg gaan en thuiskomen’ beslaat 21 dagen en gaat over reizen,
vreemdeling zijn én gastvrijheid, in de Bijbel en nu. “Het thema migratie houdt ons aardig
bezig, en dat was in de tijd van de Bijbel niet anders,” zegt Anne-Mareike Schol-Wetter,
Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG en samensteller van het leesplan. “Het leesplan neemt je
mee naar de verhalen van Bijbelse migranten, maar belicht ook de geestelijke kant van dit
onderwerp: wat betekent het om een “vreemdeling op aarde” te zijn, met een hemels
paspoort dat ons verbindt met christenen overal ter wereld?”

Het leesplan is te vinden via Mijn Bijbel en debijbel.nl/leesplannen/vakantie-leesplan.
Vanuit Vorming & Toerusting wil ik u in de gelegenheid stellen om het boekje ‘Op weg
gaan en thuiskomen’ te gaan bespreken.

Woensdag 18 september heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.
We gaan verder op 2, 16 en indien nodig op 30 oktober.
Data: woensdag 2, 16 en 30 oktober 2024
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Plaats: d'Ouwe Pastorie- Opperdoes
Arie Hoosbeek

26 augustus t/m 4 oktober
Dhr. J. Zwaan

Mevr. T. Gutter

Mevr. G. Mazereeuw

Mevr. |. Klopper

7 oktober t/m 15 november

Mevr. J. Zwier

Mevr. G. Wagemaker

Dhr. D.J. Zwier ‘ "
Mevr. M. Zijlstra
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Kerkelijke mutaties

Kerkelijke mutaties tot 14-09-2024
Verhuisd:
- Mevr. T. Zwaan-Zwaan o

- Dhr. EW. Bos

Nieuwe leden:

- Mevr. M. Nieuwenhuizen .

Huwelijk:

- Op 5 oktober 40 - jarig jubileum van Dhr. K. en Mevr. M. Meurs-Druijf, +

-Op 12 oktober 40 - jarig jubileum van Dhr. J. en Mevr. R. Wijdenes-Zwaan,

- Op 19 oktober 40 - jarig jubileum van Dhr. W. en Mevr. A. Boot-Stasse,

Verjaardagen:
-4 oktober Dhr.P.Vijnl
-6 oktober  Dhr.G. Kee r e

- 8 oktober  Mevr. AJ.T. Rustenburg v

- 12 oktober Mevr. F. Oppenhuis-Kolkman €
- 29 oktober Mevr. M.A. Meurs-Klaver ¢

- 2november Dhr. W. van der Male

Bloemen in de kerk

Conny Berlijn heeft besloten om te stoppen met het verzorgen L gae ]
van de bloemen in onze kerk. - ‘ :
In samenwerking met Hannie van de diaconie hebben we contact \‘..

gezocht met Gerda Klopper van Schik bloemen.
Hannie heeft haar gevraagd en ze wilde het graag doen, waar wij heel blij mee zijn.
Met de startzondag heeft zij ze voor het eerst neergezet.

ig Vriendelijke groeten van de contactdames



Verhuisd
14-09 mevr. H.H. Heinen-Moret

Verjaardagen

08-10 dhr. M. Bood,

23-10 dhr. C.B. Quist, v

27-10 dhr. PG. Bomekamp, *

28-10 dhr. PJ. Stam, - i
05-11 mevr. J. Schermer-Kistemaker,

Beste mensen,
Voor de Antiek- en curiosamarkt kunnen we nog wat leuke of oude, niet kostbare sieraden
gebruiken voor de verkoop. Zoals u weet komt de opbrengst geheel ten goede aan het
onderhoud van de kerk. Heeft u iets voor de markt? Meld het dan bij:
Bernadet Groen,

Hartelijke dank!

Actie voor Oekraine. -

------ = Alilsebmrhers ool ol vasils borl lomggin vms e oorung 11 Dubrait Sl didelen =

Het is bizar wat er allemaal
In oktober vertrekt er vanuit Abbekerk weer een wordt weggegooid h_ief

transport met verbanden, handschoenen en medische
artikelen naar de grens van Polen met Oekraine.
Vandaar gaan de spullen naar het front, ziekenhuizen
enz. Heeft u, of wellicht weet u in uw nabije familie of
omgeving, overbodige verbanden,
incontinentiematerialen, pijnstillers en andere
medicatie, bijvoedingen van bv Fresubin en medisch materialen?

Deze kunnen vaak niet meer worden teruggeleverd bij uw huisarts of apotheek, maar zij
worden vernietigd!! In Oekraine zijn ze er dolblij mee, want er is veel nodig en er is veel
gebrek. Bijvoorbeeld een ziekenhuis waar op de afdeling maar één buisje met
priknaaldjes voor bloedprikken beschikbaar is.

Ook incontinentiematerialen voor bejaarden, die worden opgevangen in een kazerne
omdat hun tehuis verwoest is.

Kunt u Oekraine helpen met deze spullen neem contact met mij op:

Bernadet Groen .

Hartelijke dank!!
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Aanleg infrarood verwarming

Afgelopen zomer is door het CvK opdracht gegeven aan de firma Kok Elektra en firma
Wardenaar voor het aanleggen van infrarood verwarming in de Bonifaciuskerk.

Dit gebeurt zowel in de noordbeuk als in de preekkerk. De Stichting Bonifaciuskerk neemt
de kosten van de apparatuur en de aanleg ervan voor haar rekening.

In september heeft firma Kok de groepenkasten van de elektriciteit geheel vernieuwd en
een voedingskabel aangelegd naar de plaats waar de besturingskast van de installatie
gaat komen. Deze kast komt naast de deur van de consistorie naar de kerk; dit was de
plaats waar zich tot voor kort de bevochtigingsinstallatie bevond.

Vanaf begin november zal firma Wardenaar de infrarood verwarmings elementen
aanleggen. In de preekkerk zijn dat er 6; in de noordbeuk ook. Tevens worden daar onder
de ramen infrarood panelen geplaatst om koudeval vanaf de ramen te voorkomen.
Uiterlijk 6 december zullen de werkzaamheden klaar zijn.

We hopen dat op deze manier de kerk verwarmd kan worden met uitsluitend elektriciteit,
wat de kosten enorm drukt. Bovendien is infrarood verwarming (stralingswarmte)
aangenamer dan de huidige cv verwarming en het effect van verwarming is veel sneller.

Namens het CvK: Arnold de Greeuw.

Horizontaal

2 Gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christusin de
gedaante van brood en wijn 9 Zoon van Juda (Genesis 38:7)
11 Profeet 13 Gezwind 15 Aflevering 17 Computerspel
19 Zuster 20 Restaurantklant 22 Hoofdstad van een Baltische
staat 23 Water dat door Mozes werd gesplitst (Exodus 14:1-22)
25 Lisbloem 27 Zuid-Amerikaanse struisvogel 28 Symbooal
voor thorium 29 Tot op dit ogenblik 30 Stad in Zwitserland
31 Oosters bordspel 32 Roofdier 33 Naschrift (afk.) 35 33¢
president van de Verenigde Staten 36 Zo staat er woordelijk
(Lat.) 37 Dominus (afk.) 38 Duivels oord 39 Duitse arts en ont-
dekker van de tuberculosebacterie (1843-1910) 40 Zuiveren,
ordenen 41 Middag 43 Deel van een vliegtuig 45 Zijrivier van
de Rijn 47 Aanschaf 48 Grootcirkel midden tussen de polen
52 Koorzang 53 Imiteren (2-4) 55 Symbool voor tin 56 Deel van
het Evangelie (Matteds 5-7).

Verticaal

1 Een van de kernpunten van het christendom 3 Israélische
schrijver (1939-2018) 4 Qosterse pasta 5 Slag 6 Vereniging
7 Landtong 8 Straat in Amsterdam 10 Bijenbouwsel 12 Joods
heilig boek 14 Goor 16 Hondenras 18 Griekse Cupido 21 Stad
die tweemaal is vernietigd, 23 keer belegerd en 44 keer ver-
overd en heroverd 22 Oud muntstuk 24 Benedictie 26 Afkomst
(Eng.) 28 Spuitwater met suiker en kinine 30 Van een bepaalde
grondsoort 32 Stad in China waar begin 2020 een gevaarlijk
coronavirus opdook 34 Aanmaak van het heelal inclusief
levende wezens 36 Helderklinkend 37 Boek tussen de grote en
kleine profeten 39 Woord dat is afgeleid van het Grieks voor
'van de Heer' 40 Griekse maangodin 42 Onder leiding van (afk.)
44 Gekookte vruchtenbrij 46 Tuinafscheiding 49 Vorstenver-
maker 50 Tussen mrt. en mei 51 Herkauwer 54 Symbool voor
neodymium.

©Wim De Weerdt - www.crossworldcormmunication.com
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Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Dijklander Ziekenhuis Postbus 600 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis Azalealaan 18 1614 SN Lutjebroek.
AMC Postbus 22660 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum Postbus 7057 1007 MB Amsterdam.
MCA Postbus 501 1800 MM Alkmaar.
GGZ Hoorn Maelsonstraat 1 1624 NP Hoorn.
Lindendael Koepoortsweg 35 1624 AB Hoorn.
Watermolen Wipmmolenstraat 10 1657 AT Abbekerk.
Waterpark Uiverstraat 1 1671 EL Medemblik.
Martinus Ridderstraat 10 1671 CS Medembilik.
Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA Hoorn.
Valbrug 1671 CT Medemblik.
Sint Jozef De Gouw 2 1693 DC Wervershoof.
Koggenlandhuis Korteling 5 1679 VH Midwoud

Hulpverlening Westfriese Kerken
Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen.
Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke/ crisissituaties.
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan!
Tel.0229-271684

SchuldHulpMaatje helpt bij financiéle problemen
Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft financiéle problemen. Dat is veel. Veel
mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar
die mensen is SchuldHulpMaatje West-Friesland op zoek.
Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. lemand die niet
oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te
krijgen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje doen dat.
Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het
komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de
problemen alleen maar erger worden. Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen
overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De Maatjes zijn daar speciaal
voor opgeleid. En die hulp kost niets.
Aanmelden voor hulp bij financiéle problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op
www.schuldhulpmaatje.nl of bel 06-45921529. om een afspraak te maken voor een
intakegesprek.

Samen lukt ‘t! o
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